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Woord vooraf 
 
Op pad met Jezus is een aftelkalender doorheen de vastentijd. Het is een 
hulpmiddel om je samen met je gezin voor te bereiden op het grote feest 
van Pasen. Elke dag lezen we een stukje uit Jezus’ leven, beginnend bij 
Zijn geboorte en eindigend bij Zijn opstanding.  
 
Het is een houvast om het seizoen van de vasten bewuster te beleven 
als gezin. Het is een middel om het feest van Pasen beter te begrijpen in 
het licht van het hele leven van Jezus. Op pad met Jezus gaat dus verder 
dan alleen het lijden en de dood van Jezus.  
 
Deze aftelkalender is geïnspireerd door de Engelstalige ‘Jesus tree’. Zo 
kan je er veel vinden op het internet. Wij hebben er onze versie van 
gemaakt, in onze eigen moedertaal, met de verhalen die ons gezin tot nu 
toe het meest inspireerden. 
 
Op Aswoensdag in 2006 zei toenmalig Paus Benedictus XVI: “De Vasten 
stimuleert ons om ons leven met het Woord van God te laten 
doordringen, zodat we de fundamentele waarheid leren kennen: wie 
we zijn, waar we vandaan komen, waar we naartoe moeten en welk 
pad we moeten nemen in het leven.” (Vrije vertaling) 
Dit is wat we met deze aftelkalender willen doen: de woorden van Jezus 
beluisteren en een plaats geven in ons leven. De Vasten is een tijd van 
herbronnen en we hopen dat Op pad met Jezus hierin een hulpmiddel kan 
zijn.  
 
Hopelijk beleeft jullie gezin er evenveel plezier aan als dat van ons! 
Een gezegende Vasten! 
Sam & Kim  
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Gebruik 
  

Elke dag een Bijbelverhaal… 
Elke dag komt er een passage uit het leven van Jezus aan bod. Dit verhaal 
wordt geïllustreerd door een afbeelding die kan worden opgehangen. 
 
Als afbeelding kan je de voorgedrukte kaartjes gebruiken of je kan aan de 
slag gaan met de zwart-witte inkleurplaten. 
Het Bijbelverhaal kan naverteld worden aan de hand van de afbeelding of 
door de eigenlijke Bijbeltekst erbij te nemen.  
 
De Bijbeltekst die bij het kaartje hoort, wordt eerst vermeld, in de 
verschillende evangelies. Daarna wordt er een korte parafrasering van het 
verhaal gegeven. Omwille van auteursrechten hebben we besloten om 
niet de volledige Bijbelpassage in te voegen. 
 
We hebben ervoor gekozen om ook voor de zondagen, die eigenlijk geen 
Vastendagen zijn, een verhaal te voorzien. Het werkte voor ons gezin 
beter om de routine van elke dag niet te doorbreken. Het is natuurlijk geen 
probleem om eens een verhaal over te slaan of er twee op een dag te 
doen of… Het is belangrijk dat je als gezin doet wat voor jullie het beste 
werkt. 
 
Voor jong en oud… 
Op pad met Jezus kan al vanaf de kleuterleeftijd gebruikt worden - zo 
worden de kinderen al van kleins af vertrouwd met de verhalen uit de 
Bijbel. Voor de oudere kinderen is er een woordje uitleg, om wat dieper te 
graven naar de betekenis van het verhaal in de bredere context van Jezus’ 
leven. Zo kan je als gezin écht op pad gaan met Jezus. 
 
Even nadenken… 
Er worden bij elk verhaal enkele gespreksstarters aangeboden van 
variërende moeilijkheid. Deze vragen zijn bedoeld om de kinderen aan te 
zetten om dieper na te denken over de betekenis van het Bijbelverhaal en 
hoe het van toepassing kan zijn op hun leven van vandaag. Het is zeker 
niet de bedoeling om steeds alle vragen te doen. Onze bedoeling is dat 
jullie als ouders bekijken welke vragen voor jullie kinderen het 
interessantst zouden kunnen zijn. We hopen dat het op die manier tot 
interessante gesprekken kan leiden!  
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Samen bidden… 
Het is goed om alles waarover jullie gelezen en gesproken hebben voor 
de Heer te brengen met een gebed. Er wordt telkens een kort gebed 
aangereikt. Je kan dit laten voorlezen door één van de kinderen. Als de 
kinderen nog niet kunnen lezen kan je het ook voorzeggen en hen stuk 
per stuk laten herhalen. 
 
Wat heb je nodig?  

• De kaarten met de afbeeldingen (zelf ingekleurd of voorgedrukt) 

• Een centrale plaats in het huis waar je de kaartjes kan ophangen, zodat 
iedereen regelmatig wordt herinnerd aan het reeds afgelegde pad. 

• Dit boekje 

• Eventueel een Bijbel 
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1. Aswoensdag 

 
 

 
 
Bijbel 
Ezechiël 18,30-31 en Ezechiël 9,4 
 
 
Het verhaal 
Vandaag begint de Vasten, een tijd waarin we worden opgeroepen om 
onszelf opnieuw naar God te richten en spijt te tonen voor alle dingen die 
we fout hebben gedaan. Op deze eerste dag van de Vasten hebben we 
een kruisje op ons hoofd gekregen van de priester. Een zwart kruis, 
gemaakt van de as van verbrande palmtakken. Deze as herinnert ons 
eraan dat we van stof gemaakt zijn. Het kruis herinnert ons eraan dat we 
geroepen zijn om te leven zoals Jezus dat deed. We worden opgeroepen 
om met een oprecht hart te bidden, te vasten en te geven aan de armen, 
uit liefde voor God en onze naaste. 
 
 
Op pad met Jezus 
Laten we deze vasten op pad gaan met Jezus en vanuit Zijn leven en Zijn 
woorden leren hoe we meer op Hem kunnen gelijken! 
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Gespreksstarters 
• Hoe ga je deze vasten bidden? Op welke dingen ga je vasten? 

Welke dingen kan je aan anderen geven? Waarom wil je dit doen? 
• Zijn er dingen uit het verleden waar je spijt over hebt en waar je 

deze vasten aan wil werken? 
  
Gebed 

Heer Jezus, wees ons voorbeeld doorheen deze vastentijd. Help ons om 
te groeien naar Uw gelijkenis, help ons om te doen wat U van ons wil en 
niet wat de wereld van ons wil!  
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2. Geboorte van Jezus 

 
Bijbel 
Lucas 2,1-11 
 
 
Het verhaal 
We beginnen de weg met Jezus daar waar Zijn verhaal hier op aarde is 
begonnen: bij zijn geboorte. Jozef was met zijn hoogzwangere verloofde 
Maria, vanuit Nazareth naar Bethlehem gereisd voor een volkstelling. Juist 
op dat moment werd Jezus geboren. In het dorp was in geen enkel huis 
nog een kamer vrij, dus werd Jezus geboren in een stal. Hij werd in doeken 
gewikkeld en in een kribbe gelegd. Geroepen door een engel kwamen de 
herders de kleine Jezus bezoeken, ze herkenden Hem als hun Redder. 
Jezus Christus, hun Heer. 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus, de Redder van de hele wereld, ligt als weerloze baby in een stal. 
Dit helpt ons om te beseffen dat de waarde van de dingen hier op aarde 
niet belangrijk is. Alles wat we hier krijgen en verzamelen, is onbelangrijk 
voor God en daarom moeten ze ook voor ons onbelangrijk worden. Baby 
Jezus roept ons op om verder te kijken dan de waarde die de wereld aan 
alles geeft en te zien dat kleine dingen juist heel belangrijk kunnen zijn! 
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Gespreksstarters 
• Ben jij al eens een pasgeboren baby gaan bezoeken? Wat vond je 

ervan? 
• Herken jij Jezus als je Redder en je Heer? Waarom of waarom 

niet? 
• Ben jij al eens verrast geweest dat iets dat er eerst onbelangrijk 

uitzag, toch belangrijk bleek te zijn? 
  
 
Gebed 

Heer Jezus, leer ons de wereld te zien met Uw ogen. Toon ons waar we 
U kunnen zien in de kleine dingen. Toon ons wat voor U belangrijk is en 
wat niet.  
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3. De 3 wijzen 

 
Bijbel 
Matteüs 2,1-11 
 
 
Het verhaal 
De 3 wijzen volgden een ster om de pasgeboren koning der Joden te 
vinden. Hun weg naar Jezus was niet gemakkelijk. Zo kwamen ze langs 
koning Herodes die niet blij was te horen over een andere koning. De 3 
wijzen vonden uiteindelijk hun weg tot bij Jezus. Ze herkenden in de kleine 
baby hun Koning. De 3 wijzen waren vol vreugde, ze eerden Jezus en ze 
gaven Hem 3 geschenken: goud, wierrook en mirre.  
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus kreeg 3 geschenken van de wijzen.  

• Goud was ook toen al een kostbaar metaal en was een passend 
geschenk voor een koning.  

• Wierrook stond symbool voor gebed en werd Jezus gegeven omdat 
hij de priester is tussen God en de mensen.  

• Mirre was een zalf die bij begrafenissen werd gebruikt en staat zo 
symbool voor het feit dat Jezus zou moeten sterven om de mensen 
te kunnen redden. 

Ook wij worden geroepen om naar Jezus te gaan, om Hem te eren en 
Hem al onze gaven als geschenk te geven. Sommige van onze 
geschenken zijn mooi, zoals onze creativiteit. Ze zijn zoals het goud en de 
wierrook dat de wijzen gaven. Andere geschenken kunnen minder mooi 
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lijken, zoals bijvoorbeeld een ziekte dragen, maar toch wil de Heer al onze 
gaven. Hij wil dat we niet opgeven, omkijken of twijfelen. Hij wil dat we bij 
Hem komen en alles wat we hebben en zijn aan Zijn voeten leggen. 
  
 
Gespreksstarters 

• Welke gaven heb jij die je de Heer zou kunnen geven?  
• Heb je ook ‘minder mooie gaven’ die God zou kunnen gebruiken?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, help ons om bij U te komen en alles aan Uw voeten neer te 
leggen. Toon ons hoe we U kunnen eren en leer ons om onze ogen altijd 
op U gericht te houden. 
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4. Presentatie  
van Jezus in de tempel 

 
Bijbel 
Lucas 2,22-38 
 
 
Het verhaal 
Jezus wordt 40 dagen na zijn geboorte door zijn ouders naar de tempel in 
Jeruzalem gebracht. Dit was de gewoonte in de joodse traditie. Het had 
als doel 

• een rituele zuivering voor de moeder te zijn, voor Maria, door de 
opoffering van de 2 duiven  

• en om het kind, in dit geval Jezus, toe te wijden aan de Heer. 
Bij dit bezoek aan de tempel herkende een oude man, Simeon, Jezus als 
de Redder van de wereld. Ook de oude weduwe, Hanna, zei dat Jezus de 
bevrijder van Jeruzalem zou worden. Hun woorden waren profetisch voor 
Jezus’ toekomst.  
 
 
Op pad met Jezus 
De heilige familie is ons voorbeeld in het gehoorzaam zijn aan de wetten 
van God. Maria had eigenlijk geen zuivering nodig aangezien ze onbevlekt 
was. Jezus moest niet toegewijd worden aan God, aangezien Hijzelf God 
is. Op deze manier zijn ze een voorbeeld voor elk van ons, het verhaal 
roept ons op om te gehoorzamen aan Gods regels, ook al begrijpen we ze 
soms niet helemaal.  
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Gespreksstarters 
• Vind jij het altijd gemakkelijk om te gehoorzamen? Wanneer vind je 

het moeilijker?   
• Heb jij ooit al eens profetische woorden gehoord die waarheid 

werden? Misschien hebben mama of papa er al gehoord?  
  
 
Gebed 

Heer Jezus, U hebt Uw Vader gehoorzaamd gedurende Uw hele leven. 
Help ons om ook gehoorzaam te zijn en te vertrouwen op Gods plan. Dat 
U en Uw heilige familie altijd een voorbeeld mogen zijn voor ons gezin.  
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5. Vlucht naar 

Egypte 

 
 

Bijbel 
Matteüs 2,13-18 
 
 
Het verhaal 
Herodes was niet blij dat de 3 wijzen over een nieuwe koning spraken. 
Toen hij merkte dat de wijzen niet terugkwamen om hem te vertellen waar 
hij de nieuwe koning kon vinden, besliste hij dat alle jongens jonger dan 2 
jaar in en rond Bethlehem gedood moesten worden. Gelukkig werd Jozef 
in een droom door een engel gewaarschuwd en kon hij met Maria en Jezus 
naar Egypte vluchten. 
 
 
Op pad met Jezus 
Herodes wou kost wat kost aan de macht blijven en ging heel ver om dit 
te proberen bereiken. Zelfs in Jezus’ leven waren er al moeilijkheden, zelfs 
toen was het kwade al heel actief. Gelukkig laat God ons niet alleen 
strijden. Hij beschermde Jozef, Maria en Jezus met een boodschap van 
een engel in een droom. Ook ons wil God beschermen, wij moeten alleen 
Zijn stem proberen horen en kiezen om Hem te gehoorzamen.  
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Gespreksstarters 
• Ken jij mensen die moesten vluchten van hun thuisland?  
• God sprak tot Jozef in een droom. Heb jij God ooit al eens 

gehoord? 
• Heb jij het kwade al aan het werk gezien in jouw leven?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, bescherm ons van het kwade in deze wereld. Help ons om 
Uw stem te horen en ernaar te luisteren. 
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6. Jezus groeit op 

 
Bijbel 
Matteüs 2,19-23  
Lucas 2,40-52 
 
 
Het verhaal 
Opnieuw in een droom hoort Jozef dat het veilig is om terug naar Nazareth 
te gaan en zich daar te vestigen als gezin. Jaarlijks gaat de familie naar 
Jeruzalem ter gelegenheid van het joodse paasfeest. Toen Jezus 12 jaar 
geworden was, reisde hij niet met zijn ouders terug naar huis maar bleef 
in de tempel van Jeruzalem achter. Drie dagen duurde het voor zijn ouders 
Hem terugvonden. Erna ging Jezus terug mee naar huis met zijn ouders. 
 
 
Op pad met Jezus 
Over Jezus’ jeugd weten we niet zoveel. Hij woonde eerst in Egypte en 
erna in Nazareth. Het enige wat we daarnaast weten is dat hij op 12-jarige 
leeftijd achterbleef in Jeruzalem om te praten met de joodse leraren. 
Hoewel zijn ouders heel bang geweest zijn, vond Jezus het niet zo 
uitzonderlijk dat Hij in het huis van Zijn Vader gebleven was. Hij wou dicht 
bij God blijven en van de wijze kerkleraren bijleren over wie God was. 
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Gespreksstarters 
• Ben jij ooit al eens je ouders kwijt geweest? Hoe voelde dit?  
• Heb jij een spannend leven, of eerder een rustig leven zoals Jezus 

dit had als kind? 
• Welke leraren inspireren jou zo dat je er zoals Jezus drie dagen 

naar zou kunnen blijven luisteren? 
• Als jij een kerkleraar één vraag zou kunnen stellen, welke zou dat 

dan zijn? En welke vraag zou je aan Jezus willen stellen, moest je 
nu die kans krijgen? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, U die een rustige jeugd had, help ons om te genieten van 
ons eigen leven. Wees ons voorbeeld en laat ons verlangen om dicht bij 
God te zijn elke dag meer groeien. 
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7. Doopsel van de 

Heer 

 
Bijbel 
Matteüs 3,13-17 
Marcus 1,9-11 
Lucas 3,21-22 
 
 
Het verhaal 
Jezus laat zich op 30-jarige leeftijd dopen door zijn neef Johannes de 
doper. Johannes herkent Jezus als de Messias, de Redder van de wereld. 
Hij zegt Jezus dat Jezus hem zou moeten dopen, in plaats van andersom, 
maar doet wat Jezus van hem vraagt en dient Hem het doopsel toe. Op 
dat moment gaat de hemel open en daalt de Heilige Geest in de vorm van 
een duif neer op Jezus en horen de mensen een stem zeggen: ‘Dit is mijn 
beminde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb’. Hierna begint Jezus aan 
zijn publieke leven. 
 
 
Op pad met Jezus 
Het doopsel van Johannes was een doopsel met water. Het diende om de 
zonden van de mensen weg te wassen. De mensen waren aangetrokken 
door zijn oproep om berouw te tonen aan God. Wanneer we berouw tonen, 
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erkennen we dat we een zonde begaan hebben en dat dit onze relatie met 
God beschadigd heeft. Tegelijkertijd nemen we ons voor om niet meer te 
zondigen en ontvangen we Gods vergeving. Door berouw te tonen wordt 
de relatie met God hersteld. 
 
 
Gespreksstarters 

• Wat kunnen wij doen als we spijt hebben van dingen die we 
gedaan hebben?  

• Wist je dat God wanneer we berouw tonen dezelfde woorden voor 
ons heeft als voor Zijn zoon Jezus? Dan zegt Hij “Dit is mijn 
beminde zoon/dochter, in wie Ik mijn welbehagen heb.” 

• Weet je wat het verschil is tussen het doopsel van Johannes en het 
doopsel dat wij als klein kindje kregen? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, help ons om te zien waar we fouten maken en om hiervoor 
berouw te hebben. Leer ons om Uw genade te zoeken om echt als Uw 
geliefde kinderen te kunnen leven.  
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8. Jezus in de 

woestijn 

 
Bijbel 
Matteüs 4,1-11  
Marcus 1,12-13  
Lucas 4,1-13 
 
 
Het verhaal 
Na het doopsel gaat Jezus naar de woestijn om te vasten en te bidden. 
Na 40 dagen en nachten zonder eten wordt Hij door de duivel op de proef 
gesteld. Drie keer weerstaat Jezus de verleiding en antwoordt Hij met een 
passage uit de Bijbel. De eerste keer daagt de duivel Hem uit om stenen 
in brood te veranderen tegen de honger. Jezus antwoordt dat een mens 
niet alleen leeft van brood. Bij de tweede uitdaging zegt de duivel tegen 
Jezus dat Hij moet springen vanop de tempelpoort en de engelen moet 
vragen om Hem op te vangen. Maar Jezus antwoordt dat God niet op de 
proef gesteld mag worden. In de laatste verleiding probeert de duivel 
Jezus te overtuigen om hem te aanbidden in ruil voor de macht over de 
wereld. Jezus antwoordt dat alleen God aanbeden moet worden. Hierna 
ging de duivel weg en kwamen de engelen bij Jezus om Hem bij te staan. 
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Op pad met Jezus 
De duivel en zijn verleidingen zijn ook in ons leven nog aanwezig. Hij zal 
proberen om ons te verleiden om ons geloof in God te verliezen! Hij 
probeert Jezus te verleiden met voedsel, met trots en met macht. Maar 
Jezus weerstaat de verleiding en gebruikt hiervoor passages uit de Bijbel. 
Hij doet dit omdat de Bijbel het Woord van God is. Ook wij mogen dit 
Woord van God gebruiken, want met onze eigen kracht zullen we de 
verleidingen van de duivel moeilijk kunnen weerstaan. God is er om voor 
ons te vechten tegen het kwade en Hij is altijd sterker dan de duivel. 
 
 
Gespreksstarters 

• Veel mensen durven niet te praten over het kwade of de duivel en 
sommigen geloven zelfs dat hij niet bestaat. Geloof jij dat hij echt 
bestaat? Waarom zou erover praten soms beter zijn dan te doen 
alsof hij niet bestaat? 

• Heb jij zoals Jezus al eens langere tijd gevast en gebeden? 
• Lees je het Woord van God soms?  
• Heb je God al eens voelen vechten voor jou tegen het kwade?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, leer ons hoe we God kunnen laten vechten voor ons tegen 
het kwade. Help ons om op Hem te vertrouwen wanneer we verleid 
worden en bescherm ons van het kwade. 
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9. De bruiloft in 

Kana 

 
Bijbel 
Johannes 2,1-11 
 
 
Het verhaal 
Jezus was eens met zijn moeder op een bruiloft toen plots de wijn op bleek 
te zijn. Maria vertelde dit aan haar zoon. Ze ging ervan uit dat Hij wel kon 
helpen. Hoewel Jezus zei dat het nog niet Zijn tijd was om naar voren te 
treden, verrichtte Hij toch Zijn eerste mirakel. Hij veranderde water in zeer 
lekkere wijn. Na dit eerste mirakel verrichtte Jezus nog meer mirakels en 
toonde de mensen zo wie Hij echt was.  
 
 
Op pad met Jezus 
Maria had een blind vertrouwen in haar zoon. Ze wist dat Hij sowieso een 
oplossing zou kunnen bieden voor het probleem. Maria is in dit verhaal 
een voorbeeld voor ons om al ons vertrouwen op de Heer te stellen 
wanneer we voor problemen staan. We kunnen haar vragen om voor ons 
te bidden opdat we hetzelfde vertrouwen als haar zouden krijgen.  
Hoewel Jezus’ moment om naar voren te treden nog niet was 
aangebroken, gehoorzaamt Hij zijn moeder en verricht zo Zijn eerste 
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mirakel. Jezus is zo een voorbeeld van gehoorzaamheid, ook wanneer we 
allerlei redenen hebben om iets niet te doen.  
 
 
Gespreksstarters 

• Welke mirakels van Jezus ken je allemaal? 
• Heb jij al eens een mirakel meegemaakt of erover gehoord? 
• Vertrouw jij op de Heer? 
• Zijn er al momenten geweest waarop je het moeilijk vond om te 

vertrouwen op de Heer?  
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U bent ons voorbeeld van gehoorzaamheid. Help ons om 
elke dag een beetje meer te vertrouwen op de Heer en te doen wat Hij 
van ons vraag. 
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10. De vrouw  

aan de bron 

 
 
Bijbel 
Johannes 4,1-30 
 
 
Het verhaal 
Toen Jezus een reis naar Galilea maakte, rustte Hij uit aan een waterbron 
terwijl zijn leerlingen in een stad eten gingen kopen. Een Samaritaanse 
vrouw kwam er water halen en Jezus vroeg haar of hij wat mocht drinken. 
Nu was het in die tijd de gewoonte dat joden zich ver hielden van 
Samaritanen, dus de vrouw was verbaasd over Jezus’ vraag. Jezus zei 
haar dat ze als ze wist wie Hij was, Hem niet het water zou weigeren, maar 
Hem het levende water zou vragen. Na het drinken van gewoon water krijg 
je uiteindelijk weer dorst, maar Jezus beloofde haar dat wie dronk van het 
levende water nooit meer dorst zal hebben en een waterbron in zichzelf 
zou hebben die eeuwig leven brengt. De vrouw geloofde Jezus’ woorden 
en vroeg Hem om het levende water. Jezus kende echter haar hart en 
sprak haar aan over haar zonden. De vrouw stond versteld van de kennis 
en wijsheid van Jezus en ze ging naar de stad om de mensen over Hem 
te vertellen. 
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Op pad met Jezus 
Jezus gaat een gesprek aan met een vrouw die niet bij het joodse volk 
hoort en normaal zelfs door de joden gemeden zou worden. Hij toont ons 
dat Zijn liefde er is voor iedereen, ook voor mensen die nog nooit van Hem 
gehoord hebben. Zijn liefde is er ook voor ons wanneer we ons alleen en 
buitengesloten voelen.  
Dit verhaal van de Samaritaanse vrouw herinnert ons eraan dat Jezus ons 
hart kent. Hij weet wat we gedaan hebben, hoe goed we het ook verborgen 
hebben voor de mensen rondom ons.  
 
 
Gespreksstarters 

• Heb jij al eens gepraat met iemand die niet tot ‘ons volk’ behoort? 
Heb jij al eens uitgereikt naar iemand die buitengesloten werd? 

• Wat is levend water en hoe kunnen we dit nu nog krijgen van 
Jezus?  

• Zijn er dingen die jij liever verborgen zou houden voor God? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U kent en doorgrondt elk van ons helemaal. Geef ons ogen 
om de buitengesloten mensen te zien en geef ons de moed om naar hen 
uit te reiken.  
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11. Roeping van de 

leerlingen 

 
Bijbel 
Lucas 5,1-11 
Matteüs 4,18-22 
Marcus 1,16-20 
Johannes 1,35-51 
 
 
Het verhaal 
Jezus stapte op een dag in de boot van Simon en vroeg hem om wat 
verder van de kust te gaan, zodat Hij beter de vele mensen die 
toegestroomd waren kon onderrichten. Hierna vroeg Hij Simon om zijn 
netten in het diepe uit te gooien om vissen te vangen. Simon zei dat hij de 
hele nacht niets gevangen had, maar dat Hij naar Jezus zou luisteren. Zijn 
netten raakten zo vol dat er een andere boot moest komen om te helpen 
om alle vissen aan wal te krijgen. Toen dit gelukt was riep Jezus Simon, 
Andreas, Jakobus en Johannes om vissers van mensen te worden. Ze 
lieten hierop alles achter en volgden Jezus.  
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Op pad met Jezus 
Jezus had zo’n opvallende persoonlijkheid dat Hij mensen aantrok om 
naar Zijn wijsheid te luisteren. De eerste leerlingen van Jezus luisterden 
ook wat Hij zei en ze deden wat Hij vroeg. Ze lieten zelfs alles achter om 
met Jezus mee te gaan.  
Jezus is God en dus kan Hij alles alleen, Hij heeft geen hulp nodig. Toch 
riep Hij zijn leerlingen. Hij koos ervoor om gewone mensen die vol fouten 
zaten te gebruiken om Zijn missie op aarde te volbrengen, om Zijn liefde 
te verspreiden onder alle mensen. Ook wij zijn vandaag nog geroepen om 
die missie verder te zetten. 
 
 
Gespreksstarters 

• Luister jij soms naar Jezus’ wijsheid? Zou je dit meer willen doen, 
zo ja, hoe zou je dit kunnen aanpakken? 

• Wat zijn dingen waarvan je het moeilijk zou vinden ze achter te 
laten als Jezus je nu zou vragen om met Hem mee te komen?  

• Zou God jou ook willen gebruiken om Zijn missie op aarde verder 
te zetten? Hoe zou Hij je kunnen gebruiken?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, help ons om alles achter te laten en uw missie van liefde te 
verspreiden hier op aarde. Gebruik ons om Uw werk hier op aarde 
verder te zetten. 
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12. Genezing van 

een lamme 

 
Bijbel 
Matteüs 9,2-8 
Marcus 2,1-12 
Lucas 5,17-26 
 
 
Het verhaal 
Jezus was in een huis aan het onderrichten toen 4 vrienden een man die 
verlamd was naar hem toe wouden brengen om hem door Jezus te laten 
genezen. Ze raakten echter niet binnen door de vele mensen die er waren. 
Hierop klommen ze op het dak, maakten er een gat in en lieten het bed 
naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof in Hem zag, zei Hij dat de 
zonden van de man vergeven waren. De schriftgeleerden vonden dat 
Jezus God beledigde door dit te zeggen. Jezus wist wat ze dachten en 
daagde hen uit verder te denken met de vraag of het makkelijker was 
zonden te vergeven of de lamme te doen opstaan. En om iedereen te 
tonen dat Hij de macht had om zonden te vergeven beval Jezus de lamme 
op te staan en zijn bed mee te nemen. En zoals Jezus het beval gebeurde 
het ook en de mensen verheerlijkten God om wat ze zagen.  
 
 
  



30 
 

Op pad met Jezus 
Jezus vergeeft de zonden van de lamme man voor Hij zijn lichaam 
geneest. Hij deed dit om te tonen dat Hij meer geeft om de staat van onze 
ziel dan om ons lichaam. Dit herinnert ons eraan dat we gemaakt zijn voor 
veel meer dan alleen het leven hier op aarde. Onze ziel zal later in 
eeuwigheid voortleven bij God. En daarvoor hebben we genezing van 
onze ziel nodig, spirituele genezing. Gelukkig wil Jezus ons deze genezing 
geven als we ervoor openstaan.  
 
 
Gespreksstarters 

• Wanneer ben jij al eens zoals de lamme en zijn vrienden vol 
vertrouwen naar God gegaan om Hem iets te vragen?  

• Heb jij wonden waarvoor je genezing zou willen vragen aan Jezus, 
wonden aan je lichaam of wonden in je ziel? 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, toon ons waar we genezing nodig hebben. Toon ons onze 
wonden. Leer ons om niet alleen voor ons lichaam te zorgen, maar ook 
voor onze ziel.  
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13. Roeping van 

Matteüs 

 
Bijbel 
Matteüs 9,9-13 
Marcus 2,13-17 
Lucas 5,27-32 
 
 
Het verhaal 
Jezus zag de tollenaar Matteüs aan het werk aan het tolhuis en zei tegen 
hem: “Volg mij.” Matteüs gehoorzaamde zonder vragen te stellen en stond 
op om Jezus te volgen. Jezus ging bij hem eten en er waren verschillende 
andere tollenaars en zondaars uitgenodigd. Jezus’ uitleg hiervoor was dat 
gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar de zieken wel. 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus is gekomen om zondaars te roepen om zich te bekeren. Door de 
zondeval van Adam en Eva zijn we allemaal zondaars. We zijn dus 
allemaal geroepen door Jezus om ons te bekeren, zelfs de mensen die 
het verst van God lijken te staan, zoals Matteüs in zijn tijd dat was als 
tollenaar. Tollenaars waren gekend als onbetrouwbare mensen en ze 
waren vaak rijk doordat ze de mensen te veel geld lieten betalen. Toch 
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riep Jezus hem en hij volgde Jezus zonder omkijken. Zo ook roept Jezus 
elk van ons. Jezus ziet ons, kent ons en houdt van ons. Onvoorwaardelijk, 
wat we ook gedaan hebben in het verleden, Jezus wil ons vergeven.  
 
 
Gespreksstarters 

• Ken jij mensen die ver van God staan? Ken jij mensen waarvan je 
al eens gedacht hebt dat God hen nooit zou roepen? Waarom 
dacht je dit en denk je dit nu nog?  

• Geloof je dat Jezus van je houdt en dat Hij ook jou roept? 
  
 
Gebed 

Heer Jezus, leer ons om andere mensen niet te veroordelen op basis 
van wat we zien van hen. Help ons om iedereen te zien met Uw liefde en 
barmhartigheid. 
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14. Genezing van de 
verschrompelde hand 

 
Bijbel 
Matteüs 12,9-14 
Marcus 3,1-6 
Lucas 6,6-11 
  
 
Het verhaal 
Op een Sabbat, de rustdag van de joden, ging Jezus naar de tempel om 
te onderrichten. Hij zag er een man met een verschrompelde rechterhand. 
Jezus liet de man bij Hem komen en vroeg hem om zijn hand uit te steken. 
Toen de man dit deed was zijn hand genezen. Jezus verrichte dit mirakel 
omdat de schriftgeleerden Hem in het oog hielden omdat ze Hem wouden 
beschuldigen dat Hij iets deed dat niet mocht, zoals op de sabbat werk 
verrichten. Jezus stelde hen de vraag of je op een sabbat goed mag doen 
en mensen mag redden of je hen juist moet laten omkomen. De 
schriftgeleerden waren hierna heel boos dat Jezus hen zo uitdaagde.  
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus is de Zoon van God. Hij is God en toch verrichte hij een mirakel op 
de sabbat, de joodse rustdag voor de Heer. Hij deed dit om te tonen dat 
de liefde boven de regels staat. De liefde om een naaste te helpen is 
belangrijker dan regels volgen zonder nadenken. Zo leert Jezus ook ons 
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vandaag nog om kritisch te durven nadenken. Regels zijn vaak nodig om 
alles in goede banen te laten verlopen. Maar het leven moet echter meer 
zijn dan zoveel mogelijk regels te proberen naleven, want dan verafgoden 
we de regels in plaats van God te aanbidden en lief te hebben.  
 
 
Gespreksstarters 

• Wanneer heb jij al eens regels overtreden omdat iets anders 
belangrijker was dan de regels volgen? 

• Is zondag een dag die anders is dan de andere dagen in de week? 
Wat doe jij anders die dag? Wat zou je nog meer kunnen doen om 
zondag echt een dag voor de Heer te laten zijn?  
  

 
Gebed 

Heer Jezus, help ons om U te aanbidden in plaats van de regels. Help 
ons om U eerst te plaatsen en U te eren in alles wat we doen.  
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15. Zaligsprekingen 

 
Bijbel 
Matteüs 5,1-12 
Lucas 6,17-26 
 
 
Het verhaal 
Jezus’ boodschap trok vele mensen aan. Zo ging Hij op een dag een berg 
op zodat alle mensen Hem konden zien en horen. Hij deelde een 
boodschap van hoop en troost voor iedereen die het op een of andere 
manier moeilijk heeft. Zijn boodschap wordt ‘De zaligsprekingen’ 
genoemd, omdat Hij elke zin opnieuw begon met “Zalig zij…”  
 
 
Op pad met Jezus 
De zaligsprekingen zijn een lijst van zaken die ons heilig kunnen maken. 
Jezus schetst een mooi beeld voor iedereen die het moeilijk heeft in deze 
wereld. Zijn boodschap was echter zeer anders dan de boodschap die de 
wereld ons altijd geeft. De wereld zegt ons dat we zelfzeker moeten zijn, 
dat we ons geluk moeten nastreven en moeten vechten om te krijgen wat 
we willen. We moeten zorgen dat we graag gezien zijn door iedereen. 
Maar Jezus’ boodschap in de zaligsprekingen gaat daar radicaal tegenin. 
Gods plan is zoveel grootser dan de dingen die we hier op aarde kunnen 
zien. Jezus roept ons op om niet naar de wereld te luisteren, maar om op 
God te vertrouwen. Onze beloning zal in de Hemel zijn, niet hier op aarde.   
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Gespreksstarters 
• Heb jij je al eens anders gevoeld dan je vrienden? Hoe kwam dat?   
• In welke van de zaligsprekingen kan je jezelf al herkennen? Welke 

vind je nog moeilijk? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U gaf ons Gods wijsheid om heilig te worden. Help ons om 
goede mensen te worden en los te komen van de oordelen van de 
wereld. 
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16. Zout en licht 

 
Bijbel 
Matteüs 5,13-16 
 
 
Het verhaal 
Vanop de berg leerde Jezus zijn volgelingen ook hoe ze eruit moesten 
zien voor de wereld, namelijk als zout en als licht.  
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus roept ook ons vandaag nog op om zout en licht te zijn. Zout zorgt 
ervoor dat eten langer goed blijft en dat het beter smaakt. Zo moeten ook 
wij zorgen dat er wat extra goedheid en pit in de wereld komt. Het licht 
schijnt in de duisternis. Zo moeten wij ook door hoe we ons gedragen een 
licht brengen in de wereld en Gods goedheid moet zo van ons afstralen 
op de mensen rondom ons. 
 
 
Gespreksstarters 

• Hoe ben jij soms een lichtje in de wereld? 
• Heb jij je licht al eens verstopt voor de wereld? Waarom? 
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Gebed 

Heer Jezus, U bent het licht in ons leven en U leidt en beschermt ons 

altijd. Leer ons om ook een licht te zijn voor de mensen rondom ons. 
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17. Jezus leert ons 

bidden 

 
Bijbel 
Matteüs 6,5-15 
 
 
Het verhaal 
Een derde les die Jezus zijn volgelingen geeft vanop de berg, is hoe ze 
moeten bidden. Ze moeten niet zorgen dat iedereen hen kan zien, maar 
juist alleen in een kamer bidden. Het is ook niet belangrijk om heel veel 
woorden te gebruiken, want God weet al wat we nodig hebben vóór we 
het Hem vragen. Hierna geeft Jezus ons een gebed om te bidden, Hij leert 
zijn volgelingen het Onze Vader. 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus leert Zijn volgelingen bidden. Ook voor ons vandaag is het goed om 
dit nog eens te horen. Het is niet belangrijk dat iedereen gezien heeft dat 
je gebeden hebt. Het is genoeg dat God het weet. Het is niet belangrijk 
om de juiste woorden te gebruiken, want God begrijpt je hart volledig, zelfs 
al kan je het zelf niet uitleggen. Wat een vrijheid geven de woorden van 
Jezus ons vandaag! We kunnen naar Hem toekomen en Hij is er voor ons. 
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Gespreksstarters 
• Versta je alles wat er in het Onze Vader gebeden wordt?  
• Hoe bid jij het makkelijkst? Is dit anders dan de anderen in je 

gezin? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U leerde ons hoe we moeten bidden. Help ons om elke dag 
de tijd te nemen om tot de Vader te bidden. 
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18. De vogels en de 

bloemen 
 

 
Bijbel 
Matteüs 6,25-34 
 
 
Het verhaal 
Jezus leert zijn volgelingen aan de hand van twee vergelijkingen dat ze 
zich geen zorgen moeten maken over hun leven. Hij zegt dat ze moeten 
kijken naar de vogels in de lucht. God voorziet hen altijd van eten, dus 
moeten ze vertrouwen dat God ook voor hen zal voorzien. Jezus zegt ook 
dat ze moeten kijken naar de schoonheid van de bloemen in het veld. Ze 
groeien en zijn mooi zonder dat ze daar iets voor moeten doen, dankzij 
God. 
 
 
Op pad met Jezus 
Ook wij vandaag worden opgeroepen om los te komen van de wereldse 
zorgen over eten, kleding en geld. God weet wat we nodig hebben en we 
moeten gewoon op Hem vertrouwen. Onze taak is niet om ons daarover 
zorgen te maken maar om het Koninkrijk van God te zoeken. We moeten 
ons geen zorgen maken over wat er morgen gaat gebeuren, maar goed 



42 
 

doen en vertrouwen op God. Als God voor de bloemen en de vogels zorgt, 
zal Hij zeker nog veel meer voor ons zorgen! 
 
 
Gespreksstarters 

• Waarover maak jij je soms zorgen? Hoe kan je in die gevallen 
meer vertrouwen op God? 

• Heb je al meegemaakt dat je je ergens veel zorgen over maakte en 
het achteraf helemaal niet nodig bleek te zijn? 

• Wat wil het volgens jou zeggen om ‘het Koninkrijk van God te 
zoeken’?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, U bent degene op wie we kunnen vertrouwen omdat U ons 
nooit in de steek zal laten. Herinner ons aan de vogels en de bloemen 
wanneer we ons toch zorgen maken en help ons zo om onze noden aan 
God te geven. 
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19. Rotsen of zand 

 
Bijbel 
Matteüs 7,24-29 
Lucas 6,46-49 
 
 
Het verhaal 
Vanop de berg eindigde Jezus zijn onderricht met een aanmoediging om 
Zijn woorden echt serieus te nemen. Hij vergelijkt twee huizen die beide 
in een storm terecht komen. Het huis dat op de rotsen was gebouwd stond 
stevig en stortte niet in. Het huis dat op zand was gebouwd, stortte wel in. 
Jezus zegt dat wie luistert naar Zijn woorden en er zijn leven op bouwt, 
een leven bouwt zoals het huis op de rotsen: stevig en moeilijk stuk te 
maken. Maar Jezus waarschuwt dat wie niet luistert, zijn leven op los zand 
bouwt waardoor het bij de minste moeilijkheden stuk zal gaan.  
 
 
Op pad met Jezus 
Het verhaal van het huis op de rotsen wil ons waarschuwen om goed te 
luisteren naar Jezus’ woorden en ze ook een plaats te geven in ons leven. 
Als we ons leven een goed fundament geven, als we het bouwen op God, 
dan hoeven we niets te vrezen. Als we weigeren te luisteren naar God, 
dan kan het misgaan.  
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Gespreksstarters 
• Luister jij altijd goed naar de woorden van Jezus en pas je ze ook 

toe in je leven?  
• Zoek een voorbeeld uit je leven waarin je je leven op Jezus’ 

woorden had gebouwd en het stevig bleek te zijn bij moeilijkheden. 
Zoek een tegenvoorbeeld, waarin je niet op Jezus’ woorden 
gebouwd had.  

 
  
Gebed 

Heer Jezus, U bent de rots waarop wij altijd mogen bouwen. Help ons 
om moedig te luisteren naar uw woorden, ook al lijken ze soms moeilijk. 
Help ons om een stevig en goed leven uit te bouwen. 
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20. De honderdman 

 
Bijbel 
Matteüs 8,5-13 
Lucas 7,1-10 
 
 
Het verhaal 
Jezus was in Kafarnaüm. Daar was een Romeinse officier, een 
honderdman, die een goede knecht had die zwaar ziek was en zou 
sterven. De honderdman stuurde een boodschapper naar Jezus met de 
vraag om de knecht te genezen. Jezus ging op weg naar het huis van de 
honderdman. De honderdman voelde zich echter niet waardig dat Jezus 
bij hem zou komen – hij was tenslotte een Romein. Hij stuurde een 
boodschapper om te zeggen dat hij vertrouwde dat een woord van Jezus 
voldoende was om de knecht te genezen en dat Jezus niet naar zijn huis 
hoefde te komen. Jezus stond versteld van het grote geloof van de man 
en zonder ernaar toe te gaan genas Hij de knecht. 
 
 
Op pad met Jezus 
De honderdman is voor ons een voorbeeld in nederigheid: hoewel hij een 
hoge positie in het Romeinse leger heeft en veel mensen onder zijn bevel, 
beseft hij dat hij niet zo’n belangrijk persoon is. Niet belangrijk genoeg om 
Jezus helemaal naar hem te laten komen. 
Hij is ook een voorbeeld in geloof: hij gelooft dat Jezus zelfs vanop afstand 
zijn knecht kan genezen. Met dit verhaal roept de Bijbel ons op om ook 
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meer geloof te hebben in Jezus en om ons nederig te gedragen, zelfs al 
hebben we veel verantwoordelijkheden. 
Daarnaast toont dit verhaal ook hoe belangrijk Jezus’ gezag is. De 
honderdman gelooft dat Jezus het gezag heeft om de knecht te genezen 
en omdat hij ervoor kiest om dit te geloven, wordt zijn knecht ook echt 
genezen. Ook wij worden vandaag opgeroepen om Jezus’ gezag in ons 
leven een plaats te geven en om Hem te gehoorzamen. 
 
 
Gespreksstarters 

• Geloof jij dat Jezus ook nu nog mensen kan genezen? Waarom 
wel/niet?  

• Zijn er al momenten geweest waarop jij je een belangrijk persoon 
vond? Behandelde je de mensen rondom je dan anders?  

• Heeft Jezus gezag in jouw leven? Waaraan zie je dat? 
 

 
Gebed 

Heer Jezus, U hebt gezag over alles. Help ons om te kiezen dit gezag 
een plaats te geven in ons leven en om U te gehoorzamen. Maak ons 
nederig en vol geloof.  
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21. Opwekking van 

een dode 

 
 
Bijbel 
Lucas 7,11-17 
 
 
Het verhaal 
Jezus kwam op een dag bij de stad Naïn, toen daar een dode jongeman 
naar buiten werd gedragen. Zijn moeder had niemand anders meer dan 
hem en had veel verdriet. Jezus kreeg medelijden met haar en hij troostte 
haar. Daarna ging hij naar het dode lichaam van de man. Hij raakte het 
lichaam aan en zei: “Sta op!” Hierop ging de man rechtzitten en begon te 
spreken. De mensen die dit mirakel zagen waren vol lof voor God en 
noemden Jezus een groot profeet. Het verhaal verspreidde zich snel 
onder de joden.  
 
 
Op pad met Jezus 
Opnieuw verricht Jezus een groot mirakel. Maar als we verder kijken zien 
we dat Jezus dit mirakel verricht omdat hij medelijden heeft met de arme 
moeder. Ze was helemaal alleen nu haar enige zoon gestorven was nadat 
ze eerder ook al haar man verloren had. Daarom is dit verhaal ook een 
oproep aan ons om te groeien in medelijden voor de mensen rondom ons. 
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We kunnen dan misschien geen doden terug tot leven wekken, maar we 
kunnen wel meer meeleven met het lijden van anderen en hen proberen 
te troosten. Net zoals we erop mogen vertrouwen dat Jezus ook altijd 
medelijden heeft met ons wanneer we het moeilijk hebben en Hij ons dan 
ook wil troosten. 
 
 
Gespreksstarters 

• Wanneer heb jij al medelijden gehad met iemand? Wat heb je toen 
gedaan? 

• Heb je ooit al eens gemerkt dat iemand medelijden had met jou? 
Waarom had die persoon medelijden en wat deed hij/zij voor jou? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, geef ons een hart vol medelijden voor de mensen rondom 
ons. Leer ons om er te zijn voor de anderen en troost te bieden waar 
nodig. 
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22. De zaaier 

 
Bijbel 
Matteüs 13,1-23 
Marcus 4,1-25 
Lucas 8,4-18 
 
 
Het verhaal 
Opnieuw sprak Jezus tot een grote groep mensen en hij vergeleek zichzelf 
met een zaaier. Een zaaier gooit zijn zaad op de grond. Afhankelijk van 
waar het zaad valt zal het groeien. Zaad dat op een weg valt, zal gewoon 
opgegeten worden door de vogels. Zaad dat op de rotsen valt zal geen 
diepe wortels kunnen krijgen. De plant die eruit komt zal snel uitdrogen. 
Zaad dat tussen het onkruid valt zal verstikt worden. Maar zaad dat op 
goede grond valt, zal groeien in honderdvoud. 
De leerlingen vroegen wat Hij bedoelde met deze vergelijking, waarop 
Jezus hen uitlegde dat het zaad het woord van God is. Wanneer dit 
gehoord wordt, kan het onmiddellijk weggenomen worden door de duivel, 
zoals zaad dat op een pad valt. Wanneer het woord gehoord wordt, maar 
geen wortel kan schieten, is het zoals zaad op rotsen dat opdroogt bij de 
minste tegenstand. Wanneer het woord gehoord wordt, maar er teveel 
zorgen en andere zaken zijn in het leven, zal het woord verstikt worden, 
zoals het onkruid dat met zaad doet. Alleen zaad dat op goede aarde valt 
zal vruchten dragen, zo ook zal Gods woord vrucht dragen als we het in 
ons hart ontvangen en bewaren. 
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Op pad met Jezus 
Jezus spreekt vaak in moeilijke vergelijkingen, gelukkig voor ons vroegen 
de leerlingen vaak ook om extra uitleg, waardoor ook wij nu nog kunnen 
begrijpen wat Jezus bedoelde. De boodschap van deze vergelijking is dat 
we het woord van God moeten verzorgen. We moeten het een goede 
plaats geven in ons hart en in ons leven. En het woord van God is eigenlijk 
Jezus zelf, want Hij is het vleesgeworden Woord. Dus met deze 
vergelijking vraagt Jezus ons vandaag nog hoe we Hem een plaats geven 
in ons leven.  
 
 
Gespreksstarters 

• Hoe geef je Jezus een plaats in je leven?  
• Laat je Jezus’ woorden uit de Bijbel echt vrucht dragen in je leven? 
• Hoe zou je Jezus’ woorden nog meer kunnen laten groeien?  

 
  
Gebed 

Heer Jezus, U bent het Woord dat is vlees geworden. Help ons om U 
een plaats te geven in ons leven en laat uw Woord wortelschieten in 
onze harten. 
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23. Jezus kalmeert 

de storm 

 
Bijbel 
Matteüs 8,23-27 
Marcus 4,25-41 
Lucas 8,22-25 
 
 
Het verhaal 
Op een dag zat Jezus met zijn leerlingen in een boot om een meer over 
te steken. Jezus viel in slaap en er stak juist een hevige storm op. Het 
schip schudde hevig heen en weer, maakte water en zou bijna gaan 
zinken. De leerlingen gingen Jezus wekken in volle paniek. Jezus stond 
op en sprak tot de wind en het water waarop de wind ging liggen en het 
water weer gewoon kabbelde. De storm was gekalmeerd. Hierna sprak 
Jezus tot zijn leerlingen en vroeg hen waar hun geloof was. De leerlingen 
stonden versteld dat Jezus zelfs gezag had over water en wind. 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus is God en dus regeert Hij over Hemel en Aarde. Daarom kan Jezus 
zelfs een storm kalmeren. Met dit verhaal worden we opgeroepen om ten 
volle te beseffen dat Jezus een mens van vlees en bloed was, zoals wij, 
maar dat Hij tegelijkertijd ook God was. Omdat Jezus een mens was, had 
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Hij net zoals wij gevoelens van verdriet en vreugde. Maar daarnaast is Hij 
ook volledig God waardoor Hij ziektes kon genezen, doden kon opwekken 
en zelfs de natuur laten gehoorzamen. Jezus had dus ook de macht over 
alle mensen, ook degenen die Hem uiteindelijk zouden ter dood brengen. 
Maar Jezus koos ervoor om zichzelf te vernederen en het lijden op Zich te 
nemen, Hij deed dit met het doel om alle mensen te redden.  
 
 
Gespreksstarters 

• Vind jij het soms moeilijk om te geloven dat Jezus echt God was, 
dat een mens van vlees en bloed zoveel macht had? Waarom 
wel/niet? 

• Heb je al eens gevoeld dat Jezus een storm in je leven of je hart 
heeft gekalmeerd?  

• Vraag je soms aan Jezus om je te tonen wat Hij zou gedaan 
hebben, moest Hij als mens nu terug hier zijn en meemaken wat jij 
meemaakt? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, U bent de mensgeworden God. U bent de Heerser over 
alles en tegelijkertijd ook mijn Broer. Leer mij om in mijn leven te 
handelen zoals U dat zou gedaan hebben, vol nederigheid en liefde. 
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24. Genezing van 

een vrouw 

 
Bijbel 
Matteüs 9,18-26 
Marcus 5,21-43 
Lucas 8,40-56 
 
 
Het verhaal 
Op een dag kwam een man genaamd Jaïrus naar Jezus om Hem te 
vragen zijn dochter van 12 jaar te genezen omdat ze op sterven lag. Terwijl 
Jaïrus zich tussen de menigte door wrong richting Jezus, raakt een vrouw 
Jezus’ mantel aan. De vrouw was reeds 12 jaar ziek en had bij geen 
enkele dokter een oplossing kunnen vinden. Toen ze Jezus’ mantel 
aanraakte stopte haar ziekte onmiddellijk. Jezus had echter gevoeld dat 
er iets gebeurd was en vroeg wie Hem had aangeraakt. De vrouw vertelde 
Jezus waarom ze Hem had aangeraakt, waarop Jezus haar zei dat haar 
geloof haar genezen had.  
Op dat moment kreeg Jaïrus te horen dat zijn dochter al gestorven was, 
maar Jezus die dit hoorde zei dat ze zou gered worden. Jezus ging mee 
naar Jaïrus’ huis met Petrus, Johannes en Jakobus. Toen Hij bij het meisje 
was zei Hij: “Meisje, sta op!”, waarop het meisje dit ook deed. Iedereen 
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was verbaasd, maar Jezus verbood hun te vertellen aan anderen wat er 
gebeurd was. 
 
 
Op pad met Jezus 
Opnieuw verricht Jezus twee mirakels. De vrouw die al 12 jaar ziek was, 
ging naar Jezus met het geloof dat Hij haar zou kunnen helpen. Ze reikte 
uit naar Hem. Zo ook mogen wij naar Jezus uitreiken, Hij kent ons en onze 
pijn en wanneer we in geloof uitreiken naar Hem, zal Hij ons redden.  
Jezus hielp ook het meisje. Niet alleen volwassenen hebben Hem nodig, 
maar ook kinderen en ook voor hen is Jezus er onvoorwaardelijk!  
 
 
Gespreksstarters 

• Heb je al eens gevoeld of gemerkt dat Jezus er voor je is? 
Wanneer en hoe?  

• Heb je al eens uitgereikt naar Jezus met iets? Heeft Hij je toen 
geholpen? 

• Heb jij ‘een ziekte’ waarmee je naar Jezus zou willen uitreiken om 
Hem om hulp te vragen? (Een ziekte kan letterlijk zijn, maar ook 
een probleem, een gedachte, een bezorgdheid, een slechte 
gewoonte…) 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, U bent er voor iedereen, zowel volwassenen als kinderen. 
Leer ons om met onze problemen naar U te komen zodat U ons kan 
helpen. 
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25. De 12 

uitgestuurd 

 
 
Bijbel 
Matteüs 10,1-15 
Marcus 6,7-13 
Lucas 9,1-6 
 
 
Het verhaal 
Jezus gaf Zijn 12 leerlingen de macht om geesten uit te drijven en ziekten 
te genezen. Hij zond hen per 2 op pad om Zijn woord te verkondigen en 
de mensen te laten weten dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Voor 
hun werk mochten ze geen geld krijgen en ze mochten op hun tocht ook 
geen reiszak, eten of geld meenemen. De leerlingen deden wat Jezus hen 
had opgedragen en riepen de mensen op tot bekering. 
 
 
Op pad met Jezus 
De leerlingen van Jezus hadden veel geleerd van Jezus, ze waren niet 
meer dezelfde gewone vissers die ze vroeger waren geweest, ze waren 
veranderd en gegroeid. Ze moesten wat ze geleerd hadden gaan delen 
met anderen. Jezus liet hen niets meenemen, alleen de wijsheid die Hij 
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hen gegeven had en Zijn autoriteit om ziektes te genezen en kwade 
geesten te verdrijven in de naam van Jezus 
Ook wij worden nog opgeroepen door Jezus om Zijn woord te verkondigen 
in ons leven. We krijgen zoveel van Jezus, dat we het niet kunnen voor 
onszelf houden. Jezus roept ons op om het te delen. Hoe meer we Jezus 
toelaten in ons leven en ons hart, hoe meer Hij ons veranderd en hoe meer 
we ook spontaan zullen delen over wie Jezus is voor ons.  
 
 
Gespreksstarters 

• Ken je de namen van de 12 apostels?  
• Zie jij bepaalde dingen die veranderd zijn aan jezelf doordat Jezus 

een plaats heeft in je leven? Zie je dingen die veranderd zijn aan 
de andere mensen uit je gezin?  

• Durf je al te delen over Jezus met anderen? Hoe doe je dit dan? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U transformeert ons met Uw liefde en Uw wijsheid. Leer ons 
hoe we Uw liefde en Uw goede boodschap van hoop kunnen delen met 
de mensen rondom ons. 
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26. 5 broden en  

2 vissen 

 
Bijbel 
Matteüs 14,13-21 
Marcus 6,30-44 
Lucas 9,10-17 
Johannes 6,1-15 
  
 
Het verhaal 
Wanneer Jezus ergens was stroomden de mensen massaal toe om Hem 
te horen. Jezus was vol medelijden met hen en genas de zieken. Op een 
bepaalde dag waren er 5000 mensen toegestroomd en het werd avond. 
De leerlingen vonden dat Jezus iedereen moest wegsturen om eten te 
gaan kopen, maar Jezus zei dat zij hen eten moesten geven. De leerlingen 
hadden echter maar 5 broden en 2 vissen. Jezus nam dit eten, sprak er 
een zegen over uit en gaf het brood aan zijn leerlingen om het te gaan 
uitdelen aan het volk. Nadat iedereen gegeten had haalden ze nog 12 
volle manden eten op. Zo gaf Jezus 5000 mensen te eten. 

 
  



58 
 

Op pad met Jezus 
Voor Jezus is niets onmogelijk! Hij kan zelfs 5000 mensen voeden met 5 
broden en 2 vissen. Hij maakte zelfs te veel voedsel, om de mensen te 
tonen dat Hij geeft in overvloed. 
Het verhaal van de voedselvermenigvuldiging leert ons dat God ziet wat 
we nodig hebben en dat we mogen vertrouwen dat Hij zal voorzien, vaak 
zelfs veel meer dan we eigenlijk nodig hadden. 
 
 
Gespreksstarters 

• Heeft Jezus jou al eens gegeven wat je nodig had? Had je het 
Hem gevraagd?  

• Vertrouw je dat Jezus zal zorgen dat je altijd hebt wat je nodig 
hebt? Waarom wel/niet? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, leer mij te vertrouwen dat U altijd zal voorzien in de dingen 
die we nodig hebben. Help ons om U te vragen wat we nodig hebben, 
wetende dat voor U niets onmogelijk is.  
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27. Jezus loopt op 

water 

 
Bijbel 
Matteüs 14,22-33 
Marcus 6,45-52 
Johannes 6,16-21 
  
 
Het verhaal 
Op een dag zond Jezus zijn leerlingen weg om met de boot het meer reeds 
over te varen, terwijl Jezus de menigte naar huis stuurde. Nadat Jezus dit 
gedaan had, nam Hij de tijd om op de berg te gaan bidden. De avond viel 
en het werd nacht. De boot had het moeilijk om de overkant van het meer 
te bereiken. Er was een sterke tegenwind en er waren hoge golven. Jezus 
ging te voet, over het water, naar Zijn leerlingen in de boot. Toen de 
leerlingen Hem zagen werden ze bang, ze dachten dat ze een spook 
zagen. Jezus stelde hen gerust, Hij vertelde hun dat Hij het was. Hierop 
sprak Petrus: “Heer, als jij het bent, zeg mij dan dat ik over het water naar 
U toe kan komen.” Jezus zei tot Petrus dat hij mocht komen. Petrus stapte 
over het water naar Jezus, maar plots werd hij bang want er was nog 
steeds een hevige wind en hoge golven. Hij begon te zinken en 
schreeuwde in angst om hulp. Jezus greep hem vast en vroeg Petrus 
waarom hij getwijfeld had terwijl ze samen in de boot gingen. De wind ging 
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liggen en de boot kon verder varen. De leerlingen geloofden door wat ze 
gezien hadden echt dat Jezus de Zoon van God was. 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus kan over water lopen, maar nog meer bijzonder is het dat ook Petrus 
over het water kon lopen. Petrus kon dit wanneer hij zijn ogen op Jezus 
gericht hield en vertrouwde op Hem. Toen Petrus even niet naar Jezus 
keek, besefte hij wat er gebeurde en wat de mogelijke gevaren waren, hij 
vertrouwde niet meer op Jezus en begon te zinken. Ook voor ons vandaag 
kan hetzelfde gelden: wanneer we onze ogen op Jezus gericht houden en 
vertrouwen zullen we grootse dingen kunnen doen en bereiken, maar 
wanneer we naar de wereld kijken, zullen we bang worden en geen 
moedige en gedurfde stappen meer durven nemen. Gelukkig is Jezus er 
om ons te redden wanneer we toch dreigen te zinken! 
 
 
Gespreksstarters 

• De leerlingen hadden al veel ongelofelijke dingen gezien van Jezus 
en toch konden ze eerst niet geloven dat Jezus over water liep. 
Heb jij al ongelooflijke dingen van Jezus gezien in je leven?  

• Wanneer heb jij al een moedige vraag gesteld aan Jezus, zoals 
Petrus die vroeg om ook op het water te mogen lopen? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, help ons om onze ogen op U gericht te houden en te 
vertrouwen dat we samen met U grootse dingen kunnen bereiken. 
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28. Petrus 

 
 
Bijbel 
Matteüs 16,13-20 
Marcus 8,27-30 
Lucas 9,18-20  
 
 
Het verhaal 
Jezus stelde Zijn leerlingen een moeilijke vraag, Hij vroeg hen: “Wie 
denken jullie dat ik ben?” Simon Petrus antwoorde dat Jezus de Christus 
is, de Zoon van hun levende God. Jezus was blij met het antwoord van 
Petrus en bevestigde dat God, Zijn Vader, dit geopenbaard had aan 
Petrus. Jezus ging verder en zei: “Petrus, jij zal de rots zijn waarop mijn 
kerk gebouwd zal worden. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der 
hemelen. Wat je zal binden op Aarde, zal ook in de Hemel gebonden zijn.” 
Hierna droeg Hij de leerlingen op om nog aan niemand te zeggen dat Hij 
de Christus is.  
 
 
Op pad met Jezus 
God had aan Petrus geopenbaard dat Jezus de Christus is, de beloofde 
Messias die de wereld zou redden. Wat Petrus hier benoemt, was heel 
belangrijk voor de joden toen, want ze wachtten al honderden jaren op de 
redder die God hen zou sturen. Al vanaf de zondeval bij Adam en Eva was 
het Gods plan om de wereld te redden. Aan Abraham beloofde God dit 
ook, zijn nakomelingen waren gezegend door God. En nu is Jezus er 
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eindelijk echt om de mensen te komen redden. De woorden van Petrus 
waren dus heel belangrijk. En Jezus geeft Petrus dan ook een speciale 
opdracht, Hij benoemt Petrus tot de eerste leider van Jezus’ kerk, tot de 
eerste paus.  
 
 
Gespreksstarters 

• Wie is de huidige paus? Wat zijn de taken van de paus?  
• Wie is Jezus voor jou? 

 
  
Gebed 

Jezus, U bent de Redder van de wereld. Help ons om dit ten volle te 
geloven en aan de mensen rondom ons te vertellen. 
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29. De transfiguratie 

 
Bijbel 
Matteüs 17,1-13 
Marcus 9,2-13 
Lucas 9,28-36 
 
 
Het verhaal 
Jezus ging met Petrus, Jakobus en Johannes een hoge berg op om alleen 
te zijn. Voor de leerlingen hun ogen veranderde Jezus van gedaante: Zijn 
gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als licht. 
Naast Hem verschenen Mozes en Elia. Ze leken een gesprek te hebben. 
Petrus zei tegen Jezus dat ze drie tenten zouden opzetten, één voor elk 
van de mannen. Petrus was maar net uitgesproken toen er een wolk een 
schaduw op hen wierp en ze een stem hoorden die zei: “Dit is mijn Zoon, 
mijn welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luister naar Hem.” 
De leerlingen wierpen zich bang op de grond. Jezus kwam naar hen toe 
en stelde hen gerust. Toen de 3 leerlingen opkeken zagen ze alleen 
Jezus. Hij maande hen aan om niemand over dit voorval te vertellen tot 
Hij gestorven zou zijn. 
 
 
Op pad met Jezus 
De transfiguratie of de gedaanteverandering van Jezus is een belangrijk 
moment in Jezus leven. Het is een mirakel, maar deze keer gebeurt het 
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mirakel met Jezus zelf, in plaats van met of voor iemand anders. Jezus 
gebruikt Zijn Goddelijke kracht om enkele van Zijn leerlingen te tonen wie 
Hij echt is, volledig God en ook volledig mens. De stem uit de Hemel zegt: 
“Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde”. God ziet Zijn Zoon graag en toch zal 
Hij Hem laten sterven aan het kruis, omdat God ons ook graag ziet en dat 
wil tonen. Daarom mogen we geloven dat God ook over ons zegt: “Dit is 
mijn zoon/dochter, mijn welbeminde.”   
 
 
Gespreksstarters 

• Wie waren Mozes en Elia?  
• Hoe heb je al gevoeld dat God jou graag ziet? 
• Zeg tegen jezelf: “Ik ben (je naam), de zoon/dochter van God, die 

van mij houdt!” of zeg dit tegen je familieleden: “Jij bent (naam), de 
zoon/dochter van God, die van je houdt!” 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, U houdt onvoorwaardelijk van elk van ons. Help ons dit 
nooit te vergeten en naar U, als onze bron van Liefde, uit te reiken 
wanneer we het nodig hebben. 
 
 

  



65 
 

30. De barmhartige 

samaritaan 

 
Bijbel 
Lucas 10,25-37 
 
 
Het verhaal 
Jezus werd op de proef gesteld door de wetgeleerden met de vraag wie 
onze naaste is. Ze stelden deze vraag omdat er in de joodse wetten staat 
dat ze God moesten beminnen met heel hun hart en van hun naaste 
moesten houden zoals van zichzelf. Wie was volgens Jezus onze naaste? 
Jezus vertelde het verhaal van de barmhartige Samaritaan.  
Er was eens een man overvallen op weg naar Jericho, hij werd halfdood 
achtergelaten door de rovers. Een priester kwam langs, maar liep in een 
boog om hem heen. Er kwam een leviet langs, die ook een grote boog 
rond de man maakte om niet te moeten helpen. Een Samaritaan 
passeerde ook, maar hij kreeg medelijden met de gewond achtergelaten 
man. Hij ging naar de man, verzorgde hem en zette hem op zijn rijdier om 
hem naar een herberg te brengen. Daar gaf hij de herbergier geld om de 
man te verzorgen.  
Hierna vroeg Jezus wie de naaste van de overvallen man was geweest. 
De mensen antwoorden dat het de man was die barmhartigheid getoond 
had. Jezus zei hierop: “Ga en doe het ook zo!” 
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Op pad met Jezus 
De barmhartige Samaritaan blijft ook nu voor ons nog een voorbeeld van 
grote naastenliefde. In Jezus’ tijd hadden Samaritanen en Joden het niet 
zo voor elkaar, ze waren vijanden. En toch ging de Samaritaan de man 
helpen, omdat hij niet een jood zag, maar een gewonde man die hulp 
nodig had. Met dit verhaal roept Jezus ons op om verder te kijken dan 
onze eigen noden en verlangens en er te zijn voor de mensen rondom 
ons, wie deze mensen ook zijn, wat ze ons ook hebben aangedaan in het 
verleden.  
 
 
Gespreksstarters 

• Wie zijn naasten in jouw leven waarvoor je al barmhartigheid hebt 
getoond?   

• Ben jij al eens met een boog rond iemand gelopen of ben je al 
eens een situatie uit de weg gegaan om niet te moeten helpen? 

• Voor wie zou je meer barmhartigheid kunnen tonen? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, open onze ogen voor de noden van de mensen rondom ons 
en gebruik onze handen om anderen te helpen. Leer ons om van 
anderen te houden zoals van onszelf. 
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31. Martha en Maria 

 
Bijbel 
Lucas 10,38-42 
 
 
Het verhaal 
Tijdens een van Zijn tochten werd Jezus in een dorp ontvangen in het huis 
van Martha en haar zus Maria. Martha was volop in de weer om Jezus 
alles te geven wat Hij nodig had, terwijl Maria aan Jezus’ voeten zat en 
luisterde naar Zijn woorden. Martha sprak Jezus hierop aan en vroeg Hem 
tegen Maria te zeggen dat ze haar moest helpen. Jezus antwoordde 
echter tot haar verrassing: “Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en 
druk over veel dingen. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar 
niet ontnomen worden.” 
 
 
Op pad met Jezus 
Martha was een goede vrouw, ze wou haar gast goed verzorgen en 
zorgen dat Jezus zeker niets te kort kwam. Maria daarentegen wou tijd 
doorbrengen met hun gast en leren van Zijn wijsheid.  
Jezus’ antwoord aan Martha leert ons dat Hijzelf en Zijn Woord onze 
eerste prioriteit moeten zijn. Anderen dienen is iets goeds, maar tijd met 
Jezus doorbrengen is beter. Goede werken moeten volgen uit een leven 
gebouwd op Jezus. Goede werken op zich, maken niet dat ons leven op 
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Jezus gebouwd is. Jezus roept ons op om altijd te onthouden wat het 
belangrijkste is. Als we voldoende tijd met Jezus doorbrengen, zal Hij ons 
de kracht geven om anderen te dienen. 
 
 
Gespreksstarters 

• Ben jij eerder zoals Martha of als Maria? Heb je graag alles eerst in 
orde of neem je graag ruim de tijd met Jezus voor dat je andere 
dingen in orde brengt? Ben je vooral bezig met Jezus en Zijn 
woord of ben je meer bezorgd om goede dingen te doen? 

• Staan jouw prioriteiten in de goede volgorde? Kan je voldoende tijd 
met Jezus doorbrengen? 

• Wat doe jij al om bij Jezus te komen?  
 
 
Gebed 

Heer Jezus, U bent onze eerste prioriteit. Geef dat we moedig de tijd 
mogen nemen om bij U te komen in gebed, in de sacramenten en in het 
leren kennen van de Bijbel.  
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32. Het verloren 

schaap 

 
Bijbel 
Matteüs 18,11-14 
Lucas 15,1-7 
 
 
Het verhaal 
De schriftgeleerden vonden dat Jezus te veel tijd doorbracht met 
zondaars, in plaats van met de goede Joden. Opnieuw geeft Jezus een 
vergelijking als uitleg.  
Een herder die honderd schapen heeft, zal negenennegentig schapen 
achterlaten om het ene verdwaalde schaap te gaan zoeken. En als hij zijn 
schaap terugvindt dan zal hij daar héél blij voor zijn, blijer dan voor de 
schapen die niet verdwaald waren. Zo is het ook met God. Er zal meer 
vreugde zijn in de Hemel voor de ene persoon die zich bekeerd heeft dan 
voor alle andere mensen die altijd goed geleefd hebben.  

 
 
Op pad met Jezus 
Wij als mensen kunnen het verhaal van het verloren schaap soms moeilijk 
begrijpen, de herder liet 99 schapen achter om eentje te kunnen 
terugvinden. Had hij niet beter gezorgd dat de brave schapen veilig waren 
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en dat ene schaap verloren kunnen laten gaan? Gelukkig voor ons is God 
niet zo. Hij houdt van elk van ons en zal altijd achter ons aankomen, hoe 
ver we ook afdwalen, wat we ook gedaan hebben en hoe vaak ook 
opnieuw. God zal nooit stoppen met van ons te houden en ons terug naar 
Hem te leiden.  
 
 
Gespreksstarters 

• Ben jij al eens afgedwaald van God? Heb je toen gevoeld dat God 
achter je aankwam? 

• Wat zijn manieren waarop je zou kunnen afdwalen van God? Wat 
zijn manieren waarop God achter je aan zou kunnen komen?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, help me om als ik afgedwaald ben, U te zien en me aan U 
vast te klampen om terug naar huis gebracht te worden. Help me om niet 
meer weg te rennen van U. 
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33. De verloren zoon 

 
 
Bijbel 
Lucas 15,11-32 
 
 
Het verhaal 
Jezus vertelde Zijn leerlingen over een barmhartige vader. De vader had 
twee zonen. De jongste kwam naar hem en vroeg hem zijn deel van de 
erfenis. De jongen vertrok naar een ver land en verkwistte alles wat hij 
gekregen had. Hij ging voor de varkens zorgen om toch geld te verdienen 
om van te leven. Het was heel zwaar en de jongen besefte dat zijn vader 
eten in overvloed had. Hij besloot terug te keren naar huis en vergeving te 
vragen. Toen zijn vader hem zag aankomen, liep hij vol medelijden op zijn 
jongste zoon af en omhelsde hem. De zoon vroeg om vergeving en of hij 
mocht werken voor hem, maar de vader zei tegen zijn knechten dat ze 
mooie kleren moesten halen en een feestmaal moesten klaarmaken. 
Intussen kwam de oudste zoon van het veld en hij zag het feest ter ere 
van zijn broer. De oudste zoon was boos en hij vroeg zijn vader waarom 
er nooit een feestmaal voor hem gegeven was, ook al heeft hij altijd 
gedaan wat hij moest doen. De vader legde uit dat hij als oudste en 
trouwste zoon altijd bij hem geweest is, maar dat zijn jonge broer dood 
was en terug levend geworden is, dat hij verloren was en nu 
teruggevonden is. Daarom moet er voor de vader nu gevierd worden. 
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Op pad met Jezus 
Het verhaal van de verloren zoon is niet gemakkelijk om te begrijpen.  
Als mensen kunnen we begrijpen dat de oudste zoon boos is dat hij nooit 
een feest gekregen heeft, ook al heeft hij altijd gedaan wat er van hem 
verwacht werd. Het lijkt voor hem dat er een feestmaal wordt gegeven als 
beloning voor het slechte gedrag van zijn jongere broer.  
Eén van de dingen die Jezus ons wil leren met dit verhaal is dat vergelijken 
geen zin heeft. God zal altijd veel blijer zijn voor de ene zondaar die zich 
bekeert dan voor de 99 anderen, dat lazen we gisteren al. Vergelijken wat 
we zien zal ons alleen ongelukkig maken, omdat we niet kijken zoals God 
kijkt. God ziet veel meer, Hij ziet onze harten, Hij ziet ons verleden, ons 
heden en onze toekomst. En we mogen erop vertrouwen dat Hij van elk 
van ons oneindig veel houdt en ons allemaal zal geven wat we nodig 
hebben. Ook al lijkt het soms dat iemand anders meer krijgt, God zorgt dat 
ook jij niets tekortkomt. 
 
 
Gespreksstarters 

• Vergelijk jij soms wat je krijgt met wat je broers/zussen/vrienden 
krijgen?  

• Vertrouw je erop dat God je altijd zal geven wat je nodig hebt? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U bent een barmhartige Vader en U houdt oneindig veel van 
ons. Geef dat wij mogen vertrouwen dat we nooit iets tekort zullen 
komen en help ons om wat wij krijgen niet te vergelijken met anderen.  
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34. De bedelaar en de 

rijke man 

 
Bijbel 
Lucas 16,19-31 
 
 
Het verhaal 
Jezus vertelde ook eens over het verhaal van een bedelaar en een rijke 
man. De rijke man vierde elke dag feest. De arme man, die Lazarus heette 
lag ziek en hongerig voor zijn poort terwijl hij wenste dat hij de kruimels 
van onder de tafel van de rijke man zou kunnen opeten. De arme man 
stierf en werd door de engelen naar Abraham gebracht in de Hemel. De 
rijke stierf ook en kreeg een grootse begrafenis, maar hij ging naar de 
onderwereld en leefde er in pijn. De rijke man richtte zijn ogen op en zag 
Lazarus en Abraham. Hij riep Abraham toe dat hij Lazarus moest 
opdragen om hem water te brengen ter verfrissing tegen de hitte van de 
vlammen. Maar Abraham herinnerde hem eraan dat hij een gemakkelijk 
leven heeft gehad en dat Lazarus omdat hij een zwaar leven had nu in de 
Hemel troost kan vinden. Hierop zei de rijke dat Lazarus dan naar het huis 
van zijn vader gestuurd moest worden om zijn broers te waarschuwen 
beter te gaan leven, want dat ze zeker zouden luisteren als ze een dode 
zouden zien. Abraham weigerde dit ook, de broers moeten naar Mozes en 
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de profeten luisteren, als ze hun leven dan nog niet beterden, zouden ze 
het ook niet beteren wanneer ze Lazarus zouden zien.  
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus’ verhaal over Lazarus en de rijke man roept ons op om een goed 
leven te leiden. We moeten ons niet laten meeslepen door wat de wereld 
goed vindt, maar leven volgens de voorschriften die Jezus ons gegeven 
heeft en die Hij ook heeft voorgeleefd voor ons. We hebben maar één 
kans om het goed te doen, dat is ons leven hier en nu. Gelukkig hebben 
we God die ons leidt met Zijn Heilige Geest om altijd het juiste te doen en 
we kunnen altijd kijken naar het voorbeeld van Jezus’ leven in de Bijbel.  
 
 
Gespreksstarters 

• Ken je voorbeelden van verschillen tussen hoe de wereld vindt dat 
je moet leven en hoe God vindt dat je moet leven? 

• Zijn er dingen in je leven die je beter zou kunnen doen om meer op 
Jezus te gelijken en zo het eeuwige leven te kunnen krijgen?  

 
 
Gebed 

Heer Jezus, help ons om een goed leven te leiden om zo ooit in 
eeuwigheid bij U in de Hemel te kunnen blijven. Leid ons met Uw Heilige 
Geest tot een deugdelijk leven. 
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35. Genezing van 10 

mannen 

 
Bijbel 
Lucas 17,11-19 
 
 
Het verhaal 
Jezus ging een dorp tussen Samaria en Galilea binnen toen tien 
melaatsen Hem tegemoet kwamen. Ze riepen Hem vanop een afstand toe: 
“Jezus, Meester, ontferm U over ons!” Jezus zag hen en gaf hen het bevel 
zich aan de priesters te gaan tonen. Terwijl ze op weg waren dit te doen 
werden ze genezen. Eén van de tien, een Samaritaan, keerde terug naar 
Jezus. Hij wierp zich voor Jezus’ voeten en verheerlijkte God. Jezus vroeg 
hem waar de negen anderen waren. Alleen de Samaritaan, de 
vreemdeling, had God eer komen brengen. Jezus sprak tot de man: “Sta 
op en ga, uw geloof heeft u gered.” 
 
 
Op pad met Jezus 
Opnieuw verricht Jezus een wonderbaarlijke genezing, deze keer van 10 
melaatse mannen. Slechts één van hen komt terug naar Jezus om Hem 
te danken en om God te prijzen voor het wonder. Die ene man is dan ook 
nog net de Samaritaan, een persoon die niet geloofde wat de Joden 
geloofden. Opnieuw is een Samaritaan een voorbeeld voor ons. Hij komt 
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Jezus danken en God prijzen en toont zo zijn dankbaar hart. Jezus roept 
ook ons op om dankbaar te zijn voor alles wat op ons pad komt, zowel de 
grote als de kleine dingen.  
 
 
Gespreksstarters 

• Dank jij God altijd voor alles wat Hij je geeft? Ook de kleine 
dingen?  

• Kan je 5 dingen opnoemen waarvoor je vandaag dankbaar bent? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U bent altijd bij ons en U zegent ons elke dag opnieuw. Help 
ons om te zien wat U ons geeft en om er bewust dankbaar voor te zijn.  
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36. Lazarus uit de 

dood opgewekt 

 
Bijbel 
Johannes 11,1-44 
 
 
Het verhaal 
Lazarus was de broer van Martha en Maria. Op een dag werd Hij zwaar 
ziek. De zussen lieten dit aan Jezus weten. Jezus hield veel van Martha, 
Maria en Lazarus en ging op weg naar hun huis om de zieke te gaan 
bezoeken. Jezus wist dat Lazarus gestorven was en zei tegen Zijn 
leerlingen dat Hij erheen moest om hem te wekken. Toen Jezus bij het 
dorp aankwam was Lazarus al 4 dagen begraven. Martha ging 
onmiddellijk Jezus tegemoet en zei tegen Hem dat als Hij er geweest was 
haar broer zeker niet gestorven zou zijn. Hierop vroeg Jezus haar of ze 
geloofde in Hem. Martha antwoordde: “Ja, Heer, ik geloof dat U de 
Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld is gekomen.” Hierop 
ging ze Maria halen en bracht haar naar Jezus. Ook Maria zei tegen Jezus 
dat Hij de dood van haar broer had kunnen voorkomen. Jezus was vol 
medelijden met de zussen en ze gingen naar het graf. Jezus beval de 
steen voor het graf weg te rollen en Hij zei: “Lazarus, kom naar buiten.” 
Lazarus kwam naar buiten, nog volledig ingepakt in de doeken van de 
lijkwade.  
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Op pad met Jezus 
Opdat de mensen zouden geloven verrichtte Jezus dit spectaculaire 
mirakel. Hij zei tegen Martha: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 
gestorven.” En toen de mensen zagen dat Jezus de macht had over leven 
en dood en Hij een dode tot leven kon wekken, wisten ze dat Hij de Zoon 
van God moest zijn en stelden ze hun hoop en vertrouwen in Hem. Jezus 
geeft veel om de mensen en heeft medelijden met wat ze mee moeten 
maken, Hij toonde dit door te wenen met Martha en Maria, ook al wist Hij 
dat Lazarus zou leven. Hij toont ons dat emoties goed zijn en dat we onze 
echte gevoelens altijd aan God mogen tonen.  
 
 
Gespreksstarters 

• Durf jij met je gevoelens bij God komen, Hem te vertellen dat je blij 
bent of verdrietig? 

• Heb jij al eens iets moeilijks meegemaakt zoals Martha en Maria 
en toen het gevoel gehad dat God niet snel genoeg antwoordde?  

• Geloof jij in de opstanding na de dood?  
 
  
Gebed 

Heer Jezus, U hebt een perfect plan voor ons leven. Help ons om naar U 
te komen wanneer wij het moeilijk hebben en help ons geduldig op Uw 
antwoorden te wachten. 
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37. Zegening van 

de kinderen 

 
Bijbel 
Matteüs 19,13-15 
Marcus 10,13-16 
Lucas 18,15-17 
 
 
Het verhaal 
Jezus trok altijd veel mensen aan en op een dag probeerden enkele 
mensen kleine kinderen bij Hem te brengen. De leerlingen stuurden hen 
weg, maar Jezus zei hen: “Laat de kinderen bij mij komen. Want aan 
iedereen die is zoals zij, behoort het Rijk der hemelen.” Hierop zegende 
Hij de kinderen. 
 
 
Op pad met Jezus 
In onze wereld krijgen volwassenen altijd voorrang, zij zijn het belangrijkst, 
kinderen zijn minder belangrijk. Ook in Jezus’ tijd was dit al zo. Maar Jezus 
geeft duidelijk aan dat kinderen juist heel belangrijk zijn. Hij zegt dat de 
mensen moeten worden zoals de kinderen om het Rijk der hemelen te 
kunnen krijgen. Kinderen zijn klein, vreugdevol en vol liefde voor het leven 
en de mensen rondom hen, maar ze hebben vooral een oneindig 
vertrouwen in God. De kinderen die bij Jezus kwamen vroegen niet aan 
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Jezus om te bewijzen wie Hij was, ze geloofden gewoon. Wij worden door 
Jezus opgeroepen om meer te zijn zoals kinderen zodat we later bij Jezus 
in eeuwigheid te kunnen leven. 
 
 
Gespreksstarters 

• Waarom probeerden de leerlingen de kinderen weg te sturen denk 
je? Ben je ook al eens weggestuurd? 

• Wat zouden eigenschappen zijn van kinderen waarvan 
volwassenen iets zouden kunnen leren volgens Jezus?  

 
  
Gebed 

Heer Jezus, leer ons vreugdevol en vol liefde te zijn. Help ons om te 
vertrouwen op U en te geloven dat U ons zal redden. 
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38. De rijke 

jongeman 

 
Bijbel 
Matteüs 19,16-30 
Marcus 10,17-31 
Lucas 18,18-30 
 
 
Het verhaal 
Een jongeman vroeg eens aan Jezus wat hij moest doen om het eeuwige 
leven te kunnen krijgen. Jezus antwoordde hem dat Hij de geboden moest 
onderhouden. De jongeman antwoordde dat hij dit al deed en vroeg Jezus 
wat hij nog beter moest doen. Hierop antwoordde Jezus vol liefde voor de 
jongeman: “Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geeft het aan de 
armen, dan zal je een schat in de hemel bezitten. Kom erna terug naar Mij 
en volg Mij.” De jongeman ging vol zorgen weg, want hij was heel rijk en 
wist niet hoe hij kon doen wat Jezus vroeg. Jezus vertelde zijn leerlingen 
dat het voor een rijke moeilijk is om naar de Hemel te gaan. Hij maakte de 
vergelijking: “Voor een kameel is het gemakkelijker om door het oog van 
een naald te stappen dan voor een rijke om naar de Hemel te gaan.” De 
leerlingen vroegen Jezus hierop wie er dan ooit wel naar de Hemel zou 
kunnen gaan. Jezus antwoordde: “Voor God is alles mogelijk.” En Hij 
voegde eraan toe dat veel eersten de laatsten zullen zijn en veel laatsten 
de eersten. 
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Op pad met Jezus 
Veel mensen vragen zich wel eens af wat ze allemaal moeten doen om 
het eeuwig leven in de Hemel te kunnen krijgen. Jezus beantwoordt deze 
vraag aan de rijke jongeman. Het antwoord is heel eenvoudig en toch ook 
heel moeilijk. Het eeuwig leven is een geschenk dat we niet kunnen 
verdienen, maar alleen kunnen krijgen dankzij Gods genade. Maar dat wil 
niet zeggen dat we mogen doen wat we willen, we moeten wel leven 
volgens de manier die Jezus ons geleerd heeft. Wat Jezus van ons vraagt 
is dat we leerlingen worden van Hem, dat we ons eigen leven neerleggen 
en het aan Hem geven, zodat Hij ons kan leiden. De jongeman leeft alle 
geboden van God na, maar hij vertrouwt op zichzelf om dit allemaal te 
doen, Hij vertrouwt niet op God om hem te leiden. Daarom vraagt Jezus 
hem om Zijn leerling te worden en Hij geeft de jongeman de vrije keuze. 
Ook wij krijgen deze vrije keuze, elke dag opnieuw. 
 
 
Gespreksstarters 

• Heb je al eens nagedacht of je het eeuwige leven wil krijgen van 
God? 

• Welke dingen zouden mensen kunnen tegenhouden om een 
leerling van God te zijn, naast rijkdom? 

• Zijn er dingen in je leven die je in je eigen handen houdt en moeilijk 
aan God kan geven? 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Help ons om 
alles wat U ons gegeven hebt aan U terug te geven en ermee te doen 
wat U van ons verlangt. Gebruik ons om Uw plan op aarde te vervullen. 
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39. Zacheüs 

 
 
Bijbel 
Lucas 19,1-10 
 
  
Het verhaal 
Jezus ging naar Jericho. Zacheüs, een belangrijke en rijke tollenaar wou 
Jezus zien, maar door de vele mensen die waren komen kijken en zijn 
kleine gestalte lukte dit niet. Daarom liep Zacheüs vooruit en klom in een 
boom om boven de mensen toch Jezus te zien. Toen deze langskwam, 
zag Hij Zacheüs en zei tegen hem: “Kom naar beneden en laat Mij te gast 
zijn in uw huis.” Zacheüs deed wat Jezus gevraagd had en ontving Jezus 
vol vreugde. De mensen morden dat Jezus bij een zondaar op bezoek 
ging. Maar Zacheüs was zo geraakt door Jezus dat hij beloofde de helft 
van zijn bezittingen aan de armen te geven en iedereen waaraan hij te 
veel geld gevraagd had zou hij vierdubbel terugbetalen. Jezus sprak tot 
hem: “Vandaag kwam er redding in uw huis, want ook jij bent een zoon 
van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en redden wat 
verloren was.” 

 
 
Op pad met Jezus 
Zacheüs was een zondaar en toch ging Jezus bij hem op bezoek om hem 
te redden. Jezus gebruikt de bekering van Zacheüs om de mensen uit te 
leggen dat het Zijn taak als Zoon van God is om de mensen die verloren 
waren te zoeken en te redden. Zacheüs had een keuze, hij moest Jezus 
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niet binnenlaten in Zijn huis toen Hij dit vroeg. Hij moest zijn bezittingen 
niet aan de armen geven. Hij moest niet mensen vierdubbel terugbetalen 
wat hij van hen had gevraagd en gekregen. En toch grijpt Zacheüs de 
uitgestoken hand van Jezus vast. Hij grijpt de nieuwe kans die hij krijgt 
vast om een beter leven te gaan leiden. Ook naar ons steekt Jezus elke 
dag opnieuw Zijn hand uit. Ook wij krijgen de keuze om een nieuw en beter 
leven te gaan leiden, keer op keer! 
 
 
Gespreksstarters 

• Heb jij al eens gevoeld dat God je een nieuwe kans gaf? Wat heb 
je toen gekozen? 

• Zijn er dingen die je gedaan hebt waarvoor je God een nieuwe 
kans zou willen vragen? 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, U steekt elke dag opnieuw Uw hand uit naar ons om ons 
naar U toe te trekken. Help ons om moedig te zijn om Uw hand vast te 
grijpen en een beter leven te gaan leiden.  
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40. Palmzondag 

 
Bijbel 
Matteüs 21,1-11 
Marcus 11,1-11 
Lucas 19,28-44 
Johannes 12,12-19 
 
 
Het verhaal 
Jezus gaf twee van Zijn leerlingen de opdracht om in een nabijgelegen 
dorp een veulen van een ezel te halen dat ze op hun weg zouden 
tegenkomen. Jezus ging op de ezel zitten en ging zo Jeruzalem binnen. 
De mensen waren vol vreugde. Ze legden hun mantels op de weg en 
bedekten de weg met twijgen van de bomen, terwijl ze riepen: “Hosanna, 
Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna 
in den hoge!” Toen mensen vroegen wie Hij was, werd er geantwoord: “Dit 
is de profeet Jezus, uit Nazareth.” Jezus ging naar de tempel in Jeruzalem. 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen en het volk is vol lof en eer voor 
Hem. Ze herkennen in Hem een profeet, iemand die gezonden is door 
God. Slechts enkele dagen later zou Jezus in dezelfde stad doorheen 
dezelfde straten gaan. Deze keer niet op een ezel, maar met een kruis op 
Zijn rug. Het volk zou niet meer blij zijn, maar boos. Ze zouden Hem niet 
meer bejubelen, maar ze zouden Hem gekruisigd willen zien… Het 
contrast tussen de intrede in Jeruzalem en de kruisweg van Jezus kan niet 
groter zijn. Het herinnert ons eraan dat we als mensen zwak zijn en 
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beïnvloedbaar. Gelukkig is Jezus niet zo, Hij is standvastig in Zijn liefde 
voor de mens, zowel vanop de ezel als met het kruis op Zijn rug, kiest 
Jezus ervoor om de mensen graag te zien en hen te redden. 
 
 
Gespreksstarters 

• Heb je zelf al eens gemerkt dat je beïnvloedbaar bent? Door wie of 
wat ben je gemakkelijk beïnvloed? 

• Heb je al eens gezien dat iemand anders eerst iets zei en erna iets 
helemaal anders zei? 

• Heb je al een keer ervaren dat Jezus’ liefde voor jou standvastig 
blijft ondanks dat je zelf veranderd was? 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, U bent de standvastige rots waarop wij mogen bouwen, U 
bent de onuitputtelijke bron van Liefde. Leer ons zoals U lief te hebben, 
wanneer mensen goed zijn voor ons, maar ook wanneer ze oneerlijk zijn 
tegen ons. 
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41. Uitruiming van 

de tempel 

 
Bijbel 
Matteüs 21,12-17 
Marcus 11,12-19 
Lucas 19,45-48 
 
 
Het verhaal 
Jezus ging naar de tempel en werd boos toen Hij zag dat het huis van Zijn 
Vader gebruikt werd om handel te drijven. Hij joeg alle kopers en 
verkopers weg van het tempelplein. Hij wierp tafels om en verweet de 
mensen dat ze van het huis van God een rovershol gemaakt hadden, in 
plaats van het een huis van gebed te laten zijn.  
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus is maar één keer boos in de bijbel. Hij is boos omdat Hij ziet hoe 
weinig respect de mensen hebben voor God. Hij verdrijft alles uit de 
tempel wat er geen plaats heeft, wat de mensen weghoudt van God en 
hen afleidt.  
Wij aanbidden God niet alleen in de kerk, maar we kunnen Hem altijd en 
overal aanbidden in ons hart. Daarom wil Jezus ook in onze harten alle 
afleidingen verdrijven, zodat we met heel ons hart één kunnen worden met 
God in gebed. 
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Gespreksstarters 

• Wat zijn dingen die je soms boven God plaatst in je hart?  
• Wat zijn dingen die je afleiden in gebed? 
• Wil je Jezus toelaten om in je hart de hindernissen tussen jou en 

God weg te nemen? Vraag het Hem dan!  
 
  
Gebed 

Heer Jezus, leer ons om van ons hart een heilige plaats te maken, zodat 
we ongehinderd en zonder afleiding bij God kunnen komen in gebed. 
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42. De 2 voornaamste 

geboden 

 
Bijbel 
Matteüs 22,34-40 
Marcus 12,28-34 
 
 
Het verhaal 
De Farizeeën wilden Jezus op de proef stellen en vroegen Hem wat de 
belangrijkste regel was voor de Joden. Jezus antwoordde: “Je zal God de 
Heer beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. 
Dit is het eerste en belangrijkste gebod. Het tweede, evenwaardig aan het 
eerste, is dat je uw naaste zal beminnen als jezelf.” 
 
 
Op pad met Jezus 
Jezus vat Zijn hele leven samen in de 2 voornaamste geboden: Hou van 
God en hou van je naaste zoals van jezelf. Hij geeft ons een heel 
eenvoudige richtlijn om naar te leven. Dit is waartoe wij geroepen zijn. De 
Farizeeën kenden alle regels perfect, maar ze vergaten lief te hebben. Er 
zijn ook veel mensen die vol liefde zijn voor hun naaste, maar vergeten 
om in God te geloven. Jezus leert ons dat beide nodig zijn. God moet 
bovenaan staan en de liefde voor je naaste zal eruit voortvloeien. 
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Gespreksstarters 
• Staat God bovenaan in je leven?  
• Hou je evenveel van je naaste als van jezelf? Hoe druk je dit uit? 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, leer ons om U boven alles te zetten en te aanbidden. Vul 
ons met Uw liefde, opdat we Uw liefde kunnen uitdragen naar de 
mensen rondom ons.  
 
 

 

  



91 
 

43. Het verraad van 

Judas 

 
Bijbel 
Matteüs 26,14-16 
Marcus 14,10-11 
Lucas 22,3-6 
 
 
Het verhaal 
Eén van de twaalf leerlingen, Judas Iskariot, ging naar de hogepriester en 
vroeg hem wat hij zou krijgen als hij Jezus overleverde aan hem. Ze gaven 
hem dertig zilverstukken om dit te doen. Vanaf dat moment zocht Judas 
een goede gelegenheid om Jezus te kunnen overleveren.   
 
 
Op pad met Jezus 
Judas was één van de twaalf leerlingen. Hij werd geroepen door Jezus om 
zijn leven achter te laten en Hem te volgen. Hij was getuige van de vele 
mirakels die Jezus verrichtte. Hij was een vertrouweling en kreeg vele 
onderrichten van Jezus. Hij ervaarde ongetwijfeld ook de liefde die Jezus 
had voor iedereen. En toch verraadde hij Jezus. Hij verraadde Jezus 
omdat hij werd verleid door geld en rijkdom. Judas was de leerling die 
verantwoordelijk was voor het geld van de groep. Hij moest betalen voor 
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het eten en de andere dingen die de groep nodig had. Vermoedelijk werd 
hij door die taak in verleiding gebracht om zelf rijk te willen worden. Ook 
wij kunnen verleid worden om slechte dingen te doen. Het verhaal van 
Judas roept ons op om na te denken over de dingen die ons in verleiding 
brengen om tegen Jezus’ leer in te gaan en om hier actief tegenin te gaan.  
 
 
Gespreksstarters 

• Wat zijn dingen die jou in verleiding brengen om kwaad te doen?  
• Zijn geld of bezittingen dingen die jij belangrijk vindt? 
• Kan je momenten herinneren waarop je voelde dat Jezus je graag 

zag? En momenten waarop je toch koos om dingen te doen die 
Jezus niet goed zou vinden?  

  
 
Gebed 

Heer Jezus, help ons om te weerstaan aan de verleidingen van het 
kwade. Help ons om op Uw pad te blijven wandelen en te vertrouwen op 
U. 
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44. Het laatste 

avondmaal 

 
Bijbel 
Matteüs 26,20-29 
Marcus 14,17-25 
Lucas 22,14-30 
Johannes 13,21-30 
 
 
Het verhaal 
Jezus wist dat Zijn einde naderde en Hij had nog een laatste avondmaal 
met zijn leerlingen. Hij vertelde hun dat Hij wist dat één van hen Hem zou 
uitleveren. Daarna nam Jezus het brood, zegende het, brak het en 
verdeelde het onder Zijn leerlingen met de woorden: “Neem en eet, dit is 
Mijn Lichaam.” Toen ze gedaan hadden met eten, nam Jezus de beker, 
sprak een dankgebed uit en reikte de beker aan Zijn leerlingen aan terwijl 
Hij zei: “Drink allemaal hieruit, want het is mijn Bloed van het Verbond dat 
voor velen vergoten zal worden, tot vergeving van de zonden.” Hierna 
gingen ze naar de Olijfberg om te bidden.  
 
 
Op pad met Jezus 
Een groot geschenk dat Jezus ons gegeven heeft is de Eucharistie, waarin 
we het echte Lichaam en Bloed van Jezus Christus mogen ontvangen.  
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Honderden jaren voor Jezus, had God Zijn volk uit Egypte gered. Het 
Pesachmaal herinnerde de Joden hieraan. Door het bloed van een lam 
aan de deurposten te smeren had de tiende en laatste plaag de Israëlieten 
in Egypte gespaard. De Egyptenaren werden er wel hard door getroffen 
en de Farao liet de Israëlieten vrij. Jezus is het nieuwe lam dat geslacht 
zal worden om het Joodse volk te redden, Zijn bloed zal hen redden van 
hun zonden. De Eucharistie herinnert ons aan dit offer van Jezus, maar 
het is tegelijkertijd ook oneindig kostbaar voedsel voor onze ziel, omdat 
het ons verbindt met God.  
 
 
Gespreksstarters 

• Besef je dat de Eucharistie heel belangrijk is? Hoe kan je dit nog 
meer beseffen?  

• Geloof je dat Jezus werkelijk aanwezig is in de Eucharistie? 
Waarom wel/niet? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, help ons om het wonder van de Eucharistie elke dag meer 
te begrijpen. Help ons om te geloven dat U werkelijk aanwezig bent en 
wij U werkelijk mogen ontvangen. 
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45. De kruisiging 

 
 
Bijbel 
Matteüs 27,1-56 
Marcus 15,1-39 
Lucas 23,1-49 
Johannes 19,1-37 
  
 
Het verhaal 
Jezus was opgepakt en ter dood veroordeeld door Pilatus. Hij werd 
vernederd door de soldaten, Hij werd met een zweep geslagen en kreeg 
een doornenkroon op Zijn hoofd. Hierna moest Hij Zijn eigen kruis nog 
dragen naar de berg waarop hij gekruisigd zou worden. Onderweg werd 
hij geholpen door Simon. Een vrouw kuiste zijn bebloede en bezwete 
gezicht af met een doek en hij troostte enkele wenende vrouwen. Het kruis 
was zwaar en Jezus viel verschillende keren onder het gewicht. Boven op 
de berg werd Hij aan het kruis vastgenageld en kreeg Hij een opschrift 
boven Zijn hoofd dat zei: “Dit is Jezus, de koning van de Joden.” Naast 
hem werden nog 2 misdadigers gekruisigd. Jezus riep naar God: “Waarom 
hebt U mij verlaten?” Hij voelt zich helemaal alleen. Enkele uren later sterft 
Jezus.  
 
 
Op pad met Jezus 
Goede Vrijdag is ongetwijfeld de zwaarste dag uit het leven van Jezus. Hij 
wordt door alles en iedereen in de steek gelaten. Simon, een vreemdeling, 
moet Hem helpen met Zijn kruis. Hij wordt aan het kruis vastgehangen, 
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alsof Hij een gewone misdadiger is, niets betekent en nooit iets goeds 
heeft gedaan. De mensen zien iemand die gefaald heeft. Gelukkig had 
God een onfeilbaar plan dat de wereld niet kon zien. Jezus koos ervoor 
om voor ons te sterven, Hij gebruikte Zijn kracht en macht niet om zichzelf 
te redden, maar Hij liet zich als een weerloos lam afslachten om ons te 
redden van onze zonden. Jezus zorgde voor de overwinning van het 
goede over de zonde. 
 
 
Gespreksstarters 

• Geloof je dat Jezus ook voor jou is gestorven?  
• Soms ziet de wereld dingen anders dan dat wij als gelovigen ze 

zien, heb je dit al gemerkt in je eigen leven? 
 
  
Gebed 

Heer Jezus, geef ons de ogen om te zien wat U ziet. Help ons te 
beseffen dat U het kwade al overwonnen hebt en wij gewoon dicht bij U 
moeten blijven om dit te kunnen voelen. 
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46. Jezus in de 

graftombe 

 
Bijbel 
Matteüs 27,57-66 
Marcus 15,42-47 
Lucas 23,50-56 
Johannes 19,38-42 
 
 
Het verhaal 
Toen Jezus gestorven was scheurde het voorhangsel van de tempel in 
twee en de aarde beefde. Jozef van Arimatea, een leerling van Jezus, ging 
naar Pilatus en vroeg om Jezus’ lichaam. Pilates stond dit toe. Jozef nam 
het lichaam van Jezus van het kruis en wikkelde het in schone doeken. 
Daarna nam hij het mee naar zijn recent in rotsen uitgehouwen graf. Hij 
legde Jezus’ lichaam er neer en legde een grote steen voor de ingang van 
het graf. De Farizeeën regelden met Pilatus dat het graf bewaakt zou 
worden, want ze hadden schrik dat de leerlingen Jezus’ lichaam zouden 
weghalen om tegen het volk te kunnen zeggen dat Hij was opgestaan uit 
de dood.  
 

 
Op pad met Jezus 
Jezus werd begraven op vrijdagavond en gedurende de hele volgende 
dag, de Sabbat, gebeurde er niets. De weinige volgelingen die nog 
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geloofden in Jezus moeten een moeilijke tijd doorgemaakt hebben. En 
toch lieten ze hun geloof niet los, hoewel hun verdriet heel groot moet zijn 
geweest. Het herinnert ons eraan dat wanneer we met Jezus op pad zijn, 
er ook groot verdriet kan zijn, als deel van Gods plan. Het geeft ons de 
hoop dat wanneer we dicht bij God blijven, het verdriet niet het einde van 
het pad zal zijn, maar dat God troost zal brengen en zelfs nieuwe vreugde! 
Net zoals Hij aan de trouwe leerlingen nieuwe vreugde bracht toen Jezus 
opgestaan was uit de dood. 
 
 
Gespreksstarters 

• Heb jij al eens momenten van diep verdriet meegemaakt? Bracht 
God erna nieuwe vreugde? Of kon je troost bij Hem vinden?  

• Vind je het gemakkelijk om op God te vertrouwen wanneer het 
moeilijk gaat? 

 
  
Gebed 

Heer Jezus, help ons om op moeilijke momenten ons geloof in U niet te 
verliezen. Leer ons om geduldig te wachten tot Uw plan zich ontvouwt. 
 
 

 

  



99 
 

47. De opstanding 

 
Bijbel 
Matteüs 28,1-7 
Marcus 16,1-8 
Lucas 24,1-12 
Johannes 20,1-9 
  
 
Het verhaal 
Toen de Sabbat voorbij was, gingen Maria Magdalena en de andere Maria 
naar het graf van Jezus. Ze zagen een engel in stralend witte kledij. De 
bewakers van het graf hadden grote schrik. De engel sprak tot de vrouwen 
en zei dat ze niet bang moesten zijn. Hij zei: “Ik weet dat jullie Jezus 
zoeken, maar Hij is hier niet. Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft.” 
Daarop nodigde de engel de vrouwen uit om te kijken in het graf. Toen de 
vrouwen zagen wat er gebeurd was, gingen ze naar de leerlingen om hen 
alles te vertellen.  
 
 
Op pad met Jezus 
Het is Pasen, Jezus is verrezen, alleluia! Jezus was bereid om voor ons 
te sterven en daardoor heeft Hij de dood overwonnen. Dankzij Zijn offer, 
moeten wij als Zijn volgelingen, niet bang zijn voor onze eigen dood. De 
dood is niet meer het einde van het verhaal. We zijn verlost van onze 
zonde door het bloed van Jezus en wanneer wij Hem blijven volgen, zullen 
ook wij opgewekt worden uit de dood en in eeuwigheid bij Jezus in de 
Hemel mogen leven. Dit was Gods perfecte plan van bij het begin. 
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Gespreksstarters 
• Ben jij bang om te sterven? Waarom wel/niet? 
• Wat zou jij willen doen met je eeuwig leven bij Jezus? 
• Hoe ga jij de overwinning van Jezus op de dood vieren? 

  
 
Gebed 

Heer Jezus, dank U voor het grote offer dat U bracht om ons te redden. 
Help ons om Uw volgeling te blijven en vol vreugde te zijn over Uw 
overwinning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


